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Cenâb-ı Hak merhameti iktizası kaderi meçhul kılmıştır. 
İnsansa meçhul bir kaderin takib edeceği zikzaklardan ha- 

- bersiz olarak habire plân yapıp durur. Lâkin bunlardan ancak kadere tevâfuk edenler gerçekleşir. Bâkisi ise hüsranlar, inkisarlar ve tâdile muhtaç projeler halinde önümüzde yığılıp kalır. 

Kâinatta zerreden, fezâ'da sonsuz büyüklükteki seyyârelere kadar herşey fâni hayatını kaderin tâyin ve tesbit ettiği mecradan akıtıp gider. Bunlar arasında zirüh ve ziirâde olan insanlar ve cinlerse bir tiyatro eserindeki role benzeyen memuriyetlerine ancak kendi mizaçlarını katabilirler, ki, o mizaç da bir mevhibe-i ilâhiye değil midir?! 

Sakın kaderin hâkimiyetine atf-ı nazar ederken, irâde ve mes'uliyeti inkâr etmeye mün- 


koyduğumuz sanılmasın!- Sadece kaderle irâde ve ihtiyar arasındaki müessiriyet dengesizliğini belirtmek istiyoruz. 
Sebil'imizin de, çilekeş mübdüinin (yaratıcısının) kaderine hâkim olan iniş-çıkışları tâkib etmesinden daha tabii ne olabilirdi?! Etten koparılmış tırnak misali vatan-ı azizimizden ayrılışımızla birlikte, gark olduğumuz çile deryasında o da bizim gibi dost nazarlardan bir müddet nihan (saklı) olduktan sonra nihayet kış ortasında görülen parlak güneşli bir günün sürüruna benzer bir üslubla "Bu Kaçıncı Bahar?!" hayreti ve 
"AŞIKLAR ÖLMEZ!" sayhasıyla ortalıkta nâgihani bir sürette tekrar görülüvermişti. 
Lakin heyhat!.. Onbeş-yirmi sayılık bir yüzgörümlülüğün- den sonra, uzun bir süküta mahkum oldu. Biz, "Zoraki 
Tâcir" rolü oynamaya kalkışmanın getirdiği ve ticari ekimizde hülâsattan tafsil ve hika- ye edilmiş olan çile çemberin- den geçerken o da, mecburi 


uçuş istikameti bir orman yangınına denk gelerek kanatları helak olan nazenin bir kuş misali yere serildi. Zeminde on ay süren bir ızdırap devresin- den sonra, şimdi tazelenen kanatlarıyla yeniden uçuşa hazırlanıyor. 

Üstad Necip Fazıl Kısakürek marüf mecmuası Büyük Doğu'nun böyle devreleri için "Tünele Girmek" tabirini kullanır ve ani çıkışlarında da “Tünelden Çıkıyoruz,, sayhasıyla arz-ı endâm ederdi. Bizimki de ona benzer bir macera ile tünel çıkışında bekleşen hayranlarını selamlıyor: 

MERHABA!..... MERHA- 


BAL..... MERHABA:!..... Ey kâfile-i iman!.. 
İslâm'da hizmetlerin 


imkânlarla mahdüd ve mukayyet olduğunu ifade etmek üzere "Salâvât kolaylığa bağlıdır" denilir. Biz de aynı kanuna tebâiyetle bu sayımızdan itibaren üç ayda bir yayınlanacağız!. Şartlarımız - şimdilik- ancak buna elverdiği için, müteessir değiliz. Gayemiz 
Hakk'ın galebesi için mümkün olanı yapmak, mes'uliyetimiz ise bununla mahdud değil midir?! Buna göre, Cenâb-ı 
Hak'kın lütüf ve kereminden, beklenene nazaran az sadır olmuş bulunan nimetlerin şükür borcu doğurmayacağı söylenemez! Bu sebeple şu kadarını da nasib etmiş olan Cenâb-ı 
Hak'ka nihayetsiz hamd-ü senâlarımızı arzediyoruz. Bütün mahlükata, ezelde hiçbir nimete istihkâkları olmadığı halde, kendi fazi-ı kereminden ne dilerse onu veren Rabbimizin şu ikrâmıyla tecelli etmiş olan imkâna şükrediyoruz. 
Şartlarımızı, adeta zorlayarak, temâdi ettirmeye çalıştığımız şu hizmetle üzerimizdeki iman ve İslâm nimetinin mukadder borcunu ödemeye yönelmiş bulunduğumuzdan müsterihiz. 
Şartlarımızla mühâkeme edildiğimizde mes'uliyetten beri 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gı... Bu defa -Mücahid demeye dilimiz varmadığından- yine hay- 


kırıydoruz: AŞIKLAR ÖLMEZ 


olacağımızı O'nun lütf-u kereminden umuyoruz! 

Samimiyetle ifade etmekte mâzuruz ki, eğer neticede bir mes'uliyyet payı varsa, bu da yüzde doksanbeş nisbetinde okuduğu gazetenin abone bedelini ödemekte tekâsül göste“ ren okuyucularımıza râcidir. 
Bu sebeble kendilerinden bu sayımızla bir kere daha borçlarını ödemek hususundaki bıktırıcı ricamızı tekrarlıyoruz. 
Cenâb-ı Hak, hiçbir abonemiz borcunu ödemediği takdirde dahi gazetemizi - üç ayda bir olsun - çıkarma imkanımızı elimizden almadığı takdirde bu karar üzre yürüyeceğiz! Bu imkanı da elimizden alırsa, kaderin bu zorlu tecellisi karşısında zaten.bükük olan boynumuzu bir kat daha bükmekten başka elimizden ne gelir! Hasbunellahu ve ni'mel vekil!... demekten başka. 

Peşinen şu hususu da hatırlatalım ki; abone bedellerini ödeyenler gazetemizin aylık olarak çıkarılacağı düşüncesiyle elli markı oniki sayı için yatırmış bulunduklarından, onla- 


rın haklarına bir halâi gelmeyecektir. Yani yine de ellerine oniki sayı geçmiş olacaktır. 

Ufukta "af benzeri" bir tecil kanunu gözükmektedir. Bu tahakkuk eder de çileli gurbet hayatımız nihayete ererse, kaleme alacağımız "Gurbet içinde gurbet" isimli bir eserle hayatımızın on yıllık gurbet devresini yazacağız. Burada 
"on gurbet yılı"'mızı dolduran elem ve ızdırapları kaleme alabilirsek o zaman şu inkıtadan dolayı kolaylıkla mâzur görülebileceğimizi umuyor ve hasbıhâlimizi şairin: 
"Hoştur bana senden gelen, 
"Ya gonca gül yahüd diken!" 

beytiyle noktalıyoruz. Allah'ın selâmı, rahmeti, bereketi ve âtıfeti bütün saltanât ve ihtişâmıyla üzerinizde berkarar olsun! Aziz ve sevgili okuyucularımız!... 


Kadir MISIROĞLU 


Sebil'imizin yayunna ara vermiş olma: sından dolayı biriken okuyucu mektupları) na münderecatımızın çokluğu dolayısıyla bu sayımızda yer veremedeğimiz için üz“ günüz. 
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Sebil; suları hiç kurumaz, kaynağı İslâm 
Âlâminin gön - lünden fışkıran, herkese hakikat şilâsı sunarak kana kana İlim ve irfân içiren emsalsiz bir fetih çeşmesidir. 
Sebil çeşmesi zulme karşı adâleti, bâtıla karşı Hakk'ı, her çeşit izm, küfr ve putperestliğe karşı İslâmiyeti temsil eden SEBİL MEKTEBİ'nin bahçesindedir. Yani Sebil bir İ mektebtir. Hem de bütün İslâm alâminin tarih mektebi- 
| dir. Kıyâmete kadar açık kalacak, asla kapanmayacaktir. 
Sebil Mektebinin pek muhterem banisi, üstadı ve 
| baş yazarı Kadir Mısıroğlu Ağabeyinizle ta 1970'lerde 
tanışmıştım. Hiçbir kişiyle şahsi bir işi olmadığını, hiçbir çıkar hesabı bulunmadığını; sadece ve sadece TEVHİD ve VATAN AŞKINI en korkusuz şekilde haykırmaya çalıştığını beyan ediyordu. Haftalık Sebil Gazetesiyle ise 1976'da müşerref olmuştum. Hemen Abone kaydımı 
| yaptırdım. Nasıl yaptırmazdım? Son devir Türkiyesinde 
| "SANAT SANAT İÇİN Mİ, CEMİYET İÇİN Mİ?" tartışmaları yapılırken; o bütün insanlığın arayışına tercüman İ olarak net bir şekilde "HERŞEY HAK İÇİN" düsturunu manşet yaparak çıkmıştı. Müslüman Türk çocuğu olarak, benim hakiki arayışım da bu idi, Çünkü: bütün insanlığın arayışı bu cümle- de saklı idi. Diyebilirim ki 20 senelik muallimllik ve maarif hayatımda böyle bir düsturla yola çıkan bir 
7 neşriyatı görmedim. Benim gibi bütün müslüman Türk 
halkı da "TAMAM" dedi; "İŞTE BİZİM DERGİMİZ SE-BİLDİR; BASIN MEKTEBİMİZ SEBİLDİR" kararını ver-İ di. Ne yazık ki müslüman Türk halkının bu Kararını çe- 
| kemeyenler kapış kapış satılan, bütün sayıları cilt cilt tükenen ve de bugün asâr-ı ATİKA olan, hatta günlük ga- 
| zete trajlarına ulaşan bu mübarek gazeteyi günlük olamadan engellemeye çalıştılar. Baş yazarını ve sahibini; bugün Berlin duvarı gibi yıkılmış olan ideolojik karalamalarla susturmaya çalıştılar. İslâm düşmanlarına aldananlar eski dümen sularında gark olup gittiler. 
Güdük çıkar fikirleri onları kurtaramadı. Kanmayanlar 
| hakikat yoluna devam edip yine Sebil Mektebine 
i ulaştılar. Kurudu sanılan Sebil çeşmesi yine yayınına devam ederek gürül gürül akmaya başladı. Harp- te "öldü" beratı verilip de seneler sonra çıkıp gelen bir gözi kahraman gibi yine "HAK İÇİN" olan mücadelesine yılmadan usanmadan devam etti, KİMBİLİR BU GAZE-TE GÜNLÜK OLABİLSEYDİ MÜSLÜMAN TÜRKİ-İ YE'DE NE BERLİN DUVARLARI DAHA YIKILACAK, 
| NE KARDEŞ KAVGALARI DAHA SONA ERECEKTİ? 
HALK NE KADAR DAHA ÇOK HAKİKİ TARİH VE 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SEBİL 
İRFAN MEKTEBİ 
KIYÂMETE KADAR 
AÇIK KALACAKTIR!.. 


Mustafa YAZI 


KÜLTÜRÜNÜ ÖĞRENMİŞ OLACAKTI? Amma bu, çıkarcıların işine gelmiyordu. Çünkü: Onlar "HERŞEY HAK İÇİN" demiyorlardı. 

Siyasi, edebi ve tarihiydi bu gazete ve bu mekteb. 
Dil-Tarih-Coğrafya-Edebiyat ve Siyasi İlimler Fakülteleri gibi ciddi bir basın malümatı vermekteydi. İslâm devletleri- nin talebeleri de gelip okuyordu bu mektepte. Bütün milli köklere ve değerlere bağlı olarak "HERŞEY HAK İÇİN" diyen herkes bu mektebin talebesiydi. Gazetenin ilk sayısı ise "NASIL HRİSTİYAN OLACAKTIK?" başlığıyla çıkmıştı. YIL 2 OCAK 1976. Bu birinci sayının beşinci sahifesinden; kesilip devrilmiş bir Osmanlı çinarının kütüğü üzerindeki saksıda bir kaktüs çiçeği vardı. Bu bir karikatürdü. Çınarın yeniden fışkırmasındaydı tek umut. İŞ-TE SEBİL BUYDU. 

Tarihimiz ve tâlihimiz adına günlerce ağlamıştım. NASIL AĞLAMAZDIM KESİLEN CINAR DEĞİL, MÜSLÜMAN VE CİHANŞUMÜL TÜRK TARİHİYDİ Bir hukukçunun gazetesinden ve mektebinden tarih öğrenmek : Gerçek tarihin öğrenilmesinin ve de tarihi haklarımızın müdafâsının en güzeliydi..... 

Sahibi ve başyazarı yerli - yabancı, müslim - gayri müslim herkesin tanıdığı HAKSIZLIK KARŞISINDA AS-LA SUSMAZ VE KIRILMAZ BİR KALEMDİ. Başka büyük kalemler de bu Sebil mektebinde ve Sebil hocasının yanında toplanmışlardı. CEMİL MERİÇLER (rahmetli oldu), MUSTAFA YAZGANLAR, MEHMED ERTUĞRUL DÜZ-DAĞLAR, AHMED SELAMİLER, İSMAİL FENNİ ERTUĞ-RULLAR (Merhum), İ. HAKKI KONYALILAR (Merhum), NİHAD SAMİ BANARLILAR (Merhum), AYNUR MISİ-ROĞLULAR, SAİD ŞAMİLLER (Bugünkü Azerbeycan ve Türkistan vak'alarını ta o günler Sebil'de yazmıştı) ve ben fakir... 

Sebilin o gün yazdıkları; Kıbrıs, Ege adaları, İran, Afganistan, Rusya Demir Perdesi, Lozan, Filistin, Lib- ya ve AET mevzularında aynen çıkmasına rağmen, bazı çıkarcılar bir bardak suda fırtına çıkartıp film senaryolarında bir rejim tufanı gibi göstererek çeşitli şer metodlarla bu gazeteyi ve mektebi kapatmaya uğraştır lar, 


Türk Yazarlar. Birliğinin verdiği ödülleri bile kıskandılar. “OSMAN OĞULLARI-NIN DRAMI, adlı eser bunlardan biridir. 
Onlar foyalarının ortaya çıkmasından korkuyorlardı. Daha neler neler... 
Mahkemeler, tutuklama fermanları, kapatılma tehditleri... Yüzlerce dosya birikti Sebil âleyhine. Fakat, hiçbiri birsey yapmadı Sebile. Cünki: Onun koruyucusu Cenâb-ı HAKK , asil sahibi bütün müslüman Türk halkı ve cihansumul Islam âlemiydi. 

Sebil, bu aziz vatanı bize bırakan şehid ve gâzi ecdâdın haklarını müdafâdan başka birşey yapmıyordu. Ama HAKK'tan yana olmayanlar öyle demiyordu. 
Ne zamanki 12 Eylül oldu, Sebil de tedbir olarak Alman- 


yaya taşındı. En güzeli de buydu. ALLAHA ŞÜKÜR Kİ BUGÜN ALMANYADA, CİHANŞUMÜL MÂNÂDA ÇIKAN 

SEBİL 19. SAYISINA ULAŞTI. 
12 Eylülden sonra da Sebilin haklılığı ortaya çıktı. 


Çünkü: TBMM'nin bizzat kendisi 163 Maddeyi, hatta 
141 ve 142'yi bile kaldırmaya uğraşmaktadır. Haydar 
Sargın gibi Komünistler serbest bırakılırken hiçbir suçu olmayan, Vatanını çok sevmekten başına gurbetçilik gelen Sebilin başyazarı gurbetçiliğe mahküm olamazdı. 
Biri vatanı için canını göze almıştı; hakkı müdafâ ediyor; öbürü ise vatanı o'nun hasımlarına peşkeş çekmeye uğraşıyordu. 

1977 senesinin sonuna kadar Sebil, 268 sayı çıkmıştır. Bugün Almanyada çıkan 19. sayı da buna dahildir. Şimdi 1990 senesindeyiz. Tam 16 sene oldu Sebil Mektebinde okuyalı. Bu süre ve müddet İlkokul, Orta - Lise ve Yüksek mekteb çapında 15 sene eder. Elbette mezün olana kadar çok dersler aldık Sebil. Mektebinden... Ümid ediyoruzki 100 talebe yetiştiren bir mekteb bânisine sayısız resmi ödüller verilirken; bu tarih, edebiyat, siyaset ve kültür mektebini kurarak yüzbinlerce milyonlarca vatandaşı haçlı - - komünist - emperyalist kültürleri karşısında ÖKSÜZ BIRAKMAYAN Hocası Kadir MI-SIROĞLUNU da resmi makamlar gelecekte iyice anlayıp acilen ödüllendirecekler ve de HAKK YERİNİ BULA-CAKTIR. Hatta, arkasından yapılan bütün haksız muameleleri durdurarak bizzat özür dileyecekler ve KARA-CAAHMET MEZARLIĞINA DÖNEN YARALI GÖNLÜ-NÜ TAMİR EDECEKLERDİR. ARTIK O BÜTÜN MÜS-LÜMANLARDA KARADENİZ FIKRASINDA ANLATI-LAN VE HASRET ÇEKİLEN ŞEKİLDE DİKİNE DURA-BİLECEKTİR. ÇÜNKÜ; O HİÇ BİR ZAMAN BU KÖTÜ MUAMELELERE MÂRUZ KALMAYA MÜSTEHAK GÖRÜLECEK BİR KİMSE DEĞİLDİR. i 

O'nun vatan aşkı başkalarında olsa Azerbaycan 

“bile hemen kurtulur. Lafla çile olmaz, o, vatan için yaşanandır. TARİHTEN İBRET ALINSAYDI HİÇ TA-RİH TEKKERRÜR MÜ EDERDİ Kİ, TARİHTEN İBRET ALMAYANLAR ONU İNSAFSIZCA SUÇLUYORLAR? 
ONU SUÇLAYANLAR VATANIN HASRETİNİ HİÇ 


“ ONUN GİBİ ÇEKMİŞ MİDİR? ONUN "YUNAN MEZİA- 


LİMİ"; MOSKOF MEZALİMİ"; "OSMANOĞULLARINI-NI DRAMI" VE "LOZAN ZAFER Mİ HEZİMET Mİ?" ; ADLI ESERLERİNİ OKUDULAR MI? SEBİLDEN HA. 
BERLERİ VAR Wil? 


İŞTE, BEN, BÜTÜN BUNLAR İÇİN SEBİL HAYRA- | 


NIYIM. BEN DE SEBİL GİBİ "HERŞEY HAKK İÇİN" Dİ-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Tasavvı, 


NASİHAT 


ilah ve ahlak fikri insanda fıitridir. 
Bunun aleyhinde bulunmak, bunu bilememektir. Cehlin ta kendisidir. İnsanlar dinsiz yaşayamazlar. İlâhi vahyi tanımayan din de din değildir. Fen ne kadar ilerlerse ilerlesin, nihayet İslâma yanaşacaktır. 

İbadet, Allahın mâbüt insanın ise kul oldugunu fiilen itirâf demektir. Şimdi bir an için bundan 5000 sene evvelki Yunanistan'a gidelim. O zamanın mütefekkirleri Aristo'lar, Sokrat'lar... Hepsi, Allahın vahdaniyetine inanmış insanlardır. Eski Delfes Mabedinin önüne gidelim bugün. O harabeyi 5000 sene evvelki haşmetiyle temaşa edelim, kapısında altın yazılarla şu sözler yazılıydı. "Adet Kâinatın, tekâmül hayatın, birlik Allahın kanünudur." 
Beş bin sene evvel yazılmıştı bu..... 

İnsanlık hayatında görülmeyen fakat el ile tutulur maddi delillerle hissedilen faziletler, güzellikler, iyilikler ırmağı velilerin adesesin- den aksederek kalb perdesinde seyredilir. Bu perdede seyredilen filimler, bize dilden dile, kulaktan kulağa, gönülden gönüle nakledilerek atalardan gelmiş, inanmayanlar lügatında bu gün ismine "menkıbe" ismi verilmiştir. Bu menkıbeler üzerinde restorasyon yapılamaz: Bozulur, kelebek kanadı gibidir, dokunulamaz. 
Onları olduğu gibi kabul edersin, yahut etmezsin, örseleme yok... Halk zihniyeti onları örselemeden muhafaza etmiştir. Onların güzellikleri kendilerindedir. Sün'i kalıba dökmeye çalışmamalıdır. Artık asırlardır, onlar klâsikleşmiş bir inanış tomarı halindedir, halka bir zararı yok... İyiliği, güzelliği, fazileti temsil ederler. 

Filan muhterem zat su üzerinde yürürmüş... 
Demek ki insanda ne kadar güzel ve kuvvetli hasletler var ki, onların kıymetini son haddine çıkarmıştır. Su üzerinde yürünür mü, yürünmez mi? onu münakâşa etme! Güzelliği zaten oradadır. Kabul et geç veyahut da sus... Kabulü ile bir zarar vermez sana. Bir çok şâheser romanlar, kitaplar var, hakikatle hiçbir ilgisi yok. 
Fakat insanlar okuyor, zevk alıyorlar. Onların 

— güzellikleri, kokuları, olduğu gibidir. Manolya örselenirse sararır, kurur ve kokusunu kaybeder. i 

Bu menkıbelerin sahipleri veliler. Allah dostları hep iyi hislerle insanlara sabır, fazilet, iyilik, doğruluk aşılaşmışlardır; kabahat bu mu?... 

Hayır kabahat yok...! Aklile halledilemeyecek şeyleri akılla halletmeğe yeltenmekten ileri geliyor bu bocalama... Dokunmayın bu inanışlara... Eski bir sandukanın altında yatan, dünyaya gözlerini yurumuş, göçmüş bir insan çok şeyler fısıldar insana. Bu fısıltıyı duymaya çalışmalıdır. Mezarlığa madde ile gitmemelidir. 
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İnsan aynı zamanda bir duygu jeneratörüdür, duygularla, hislerle görünmeyen güzel hasletler ile gizlidir. 

Ölülere tazim, ergeç insanın gideceği ülke- ye karşı, tazim ve hürmetidir. Ölülere tazim etmesini bilen milletler daima yükselmişler, içlerinde büyük insanlar yetişmiştir. Ölülerine tazim etmeyen milletler ise perişan olmuşlardır. 
Görünmeyen bir diyara hürmetsizliğin, bilinen bir perişanlık ortaya getirmesi, çok büyük bir ibret verici hadise, hakikatın bağırışıdır; bunu anlamak gerek. 

Öyle mezarlar gördüm ki, gül kokuyor. Öyle mezarlar gördüm ki dikenle dolu.... Öyle mezarlar gördüm ki yerle bir olmuş.. Öyle milletler gördüm ki, fazilet, doğruluk, iyilik diyarı, öyle milletler gördüm ki, rezalet, pis kokularla dolu. Öyle milletler biliyorum ki, can çekişiyor. Öyle milletler biliyorum ki, hak ile yeksan olmuşlardır. Öyle milletler görüyorum ki, mahvolacaklardır. Öyle bir mezar biliyorum ki, cennetten bir bahçe... Bu söyledikleri- mi anlamak, akla koymak, gönüle sindirmek için bir şart vardır, gönülden kibri söküp çıkarmak. Bunu yapmak ise dağları iğne ile kazıp silmekten daha zor... 

Bir iki sual soracağım muhteremlerden: 

İnsan yaşlandıkça saçları sakalları beyazlaşır, niçin, hiç düşündünüz mü? bunu haletmeye savaşın. i 

İkinci bir sual: deliden niçin şeriat hükümleri sakıt olmuştur? Bu muammanın denizinde kulaç atmak, ıslanmış damlayan suları ile abdest almak lazımdır. İnsanın önünde tevfik-i Rabbani lambası yanarsa Allah korkusu başlar. 
Bu lamba yanmazsa, böyle kimsenin önüne ciltler dolusu kitaplar, haberler ve hadiseler koysalar faydasızdır. Bu halde yalnız Haktan uzaklığı artar ve doğrulara nefreti çoğalır. 
Onun önüne yığılan kitaplarla binek hayvanına yüklenen kitapların hiç farkı yoktur. 

Cahil, ilimsiz demek değildir. Doğru histen mahrum demektir. Öyle olan bilgili olsa da alim cahildir. Yalan gürültü eder. Hakikat daima sakindir. Yıldırım gök gürültüsünden evvel düşmüştür. Kudret alemine cehalet ayağı ile vurmak, dep dış bir iştir. 

İnsanın ruhu gülün yaprağı içindeki suya, şebneme değil, elmastaki lem'aya benzer. Güneşli çiçekli yollar vardır ki mühlik çöllere çıkar. Dikenli, ormanlı sarp yollar vardır ki, nihayetleri bir cennet bahçesidir. 

Eski bir veli kadının sözü geldi hatırıma. 
Ümmü Hasan; Hasan'ın anası... Çok fakirdi, akrabaları zengindi. Aç yatar bir şey istemezmiş. Kendisine "Akrabalarına söyle sana yardım ederler" demişler. Bu mübarek Hatun: "Ben Kainata malik olan Kaadiri Mutlak'tan bir şey istemiye utanıyorum. Zayıf ve aciz kullardan mı isteyeceğim" demiştir. 
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Herkes midem ağrıyor, başım ağrıyor, karnım ağrıyor, şuram ağrıyor, buram ağrıyor... 
Deyip, hastanelere doluyorlar... Hiç biri şimdi- ye kadar bana gelip de "Gönlüm ağrıyor dermanı nedir?" diye sormadı. 

Ney kendinden çıkan sesleri ne bilsin... İnsanın inanma hissini akla kalbetmek, çevirmek; inanma mevzünu aklın hâkimiyeti altına almağa çalışmak her şeyden evvel insana kasdetmektir. İnsan, muhakkak düşünecektir, inanacaktır, sevecektir, korkacaktır!... Düşünmek kadar inanması, gülmek Kadar korkması da olacaktır. 

Gayp görünmeyen değil görülemeyendir. 
Ölümden sonrasını şimdi göremeyiz. Bunu görebilmek için ölmek lazımdır. İstikbali bu gün göremeyiz, yarın görürüz. Gayba inanmada bir acaiblik yoktur. Bir şey ya vardır, ya da yoktur. Yahud da bir şey ya kendisidir veya başka bir şeydir. Bu iki ihtimal arasında üçüncü bir ihtimal olamaz. Mantık prensiplerine uygun 


. olan her düşünme hakikat değildir. Dünya fikir 


tarihi birbirine zıt, biri birine dirsek çevrmiş doktrinlerle doludur. Bu çeşit dokirinler nedir? 
O halde, her mantıki olan gerçek değildir. 
Bilgi zihnin fiilidir. İnanç fiili bir zihin fiilinden başka şeydir. İnanmayan insan yoktur. 
Muhakkak bir sahada inanması vardır. Aklın bittiği yerde kalb faaliyete geçecek ve iman bu sınırları devam ettirecektir. İman düşünceden sonra gelir. Akıl insana Allah tarafından doğru yanlış terazisi ve hayr-u şer ölçüsü olarak ve- 


rilmiştir. Allah korkusu, iman sahibinin ilim , 


derecesine göredir. Hangi iş Allah için yapılmazsa o mutlaka yoktur. At yükünü hafifletirse, daha çok menzil alır. 

Vücudun her an eriyip gidiyor, farkında degilsin. O halde, sen neden, nasıl beden olabilirsin? Derinlik kelimesi aklın batıni kısmının remzidir. Beden zayıfladıkça, ruhun cevheri ruhani faziletlerle dolar ve ara sıra kutsi aleme yol bulabilir. 

Kalbini kıskançlıktan, dilin yalandan, gidişini riyadan, karnını haram lokmadan kurtaran şerefli insan, ancak inanan insandır. 

Lütfunu gösterince İbrahime, ateşi gül bahçesi yaptı. Kendine ok atan Nemrud'u bir küçak sinek ile helak etti. Davud'un elinde demiri mum gibi yumuşattı. Sultanlık O'na aittir. 

Birine 20 kese altun ihsan eder, berikine ekmek hasreti ile can verdirir. Birine samur kürk giydirir, öteki tandırda çıplak yatar. Öyle işlerde söz söylemeye kimsenin gücü yetmez. 
İyiliğe gücün yetmez kötülük yapma bari. 

Allah azabından korkusuz yaşıyanlar mutlak kafirlerdir. Yarın yatacağın karanlık topraga şimdiden bir kandil yak, uyuma... Kimin mayasında üç haslet varsa () cennetliktir buyurmuş. Resül-i Ekremi Ni'met zamanında şükür belâ vaktinde sabur, daima günaha tövbe eden mü'mini Allah Cehennem azabından korur, 

Hayatta iken verdiğin bir hurma, senden sonra ruhun için verilecek 100 miskal altundan daha makbuldur. Mihnet ve gama alış. Merd ol! Günleri.yemek ve uyku ile geçirme! Sabah akşam Allahı an.! Sabah aydınlığında kat'iyyen uyuma, sebebini de sorma. Nefsini oburluğa alıştırma. Gün batarken uyuma; akşam olmadan yatma, haramdır. : 
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İ AMGT, Avrupa Milli Görüş 
” Teşkilatları Otarafından, 9 
Ekim -22 Ekim 1990 tarihleri arası Birleşik Almanya'nın 
Köin kentinde giige ği 


itap fuarı dolayısıyla 


görüşüp konuşmak fırsat ve imkânını buldugumuz islâmi yayıncılardan biri de Türkiye'nin en müessir haftalık mevkutesi olan "Vahdet Gazetesi" mensupları olmuştur. Bunlarla da gazeteleri için başyazarımız Kadir Mısıroğlu ile yapılmış bir röportaja bahsi geçen gazetenin 149. sayısında oldukça geniş yer verilmiştir. 

İsmimizi “Mısıroğlu” yerine "Mısırlıoğlu" süretinde yazmak ve uzun olan röportajın büyük bir kısmını tahkiye tarikiyle naklederken -herhalde alışkanlık eseri olacak- bizim ısrarla boykot ettiğimiz yeni ve asaletsiz birtakım kelimelere yer vermesine rağmen, bizi vefâkar okuyucularımıza bir kere de bu ihlâslı kardeşlerin hatırlatmış olmalarından dolayı memnunuz ve kendilerine teşekkürler ederiz. 

Ancak şu kadarını ifade etmek isteriz ki; bize sorulan sualler bir röportaj hacmine sığıdırılamayacak derecede geniş ve ehemmiyetli mes'eleleri ihtiva ediyordu. Osmanlı'ya bakış açısı mes'elesi ve onların evlatlarını, kardeşlerini gerektiğinde gözlerini kırpmadan katledebilmeleri gibi bugün çoğu sığ akıllı yarı münevverlerce Os- 

“ manlı'yı kötülemek üzere kullanılan ağır mes'elelerdi. Bunların okuyucuyu doyurup tatmin edecek geniş bir muhteva ile ve müdellel olarak takdimi gerekiyordu. 
Hal böyleyken bir-iki saatlik röportaja sığdırılmaya çalışılmaları gibi bir garabete, bir de gazetenin mahdud imkanları sebebiyle- bu 


hulasanın büyük bir kısmının da 


ya hiç nakledilmemesi veyahud 


KÜLTÜR VESANAT 


Almanya Kitap Fuarı 
“lve Türk Yazarları 


sından izleyicilere daha bir cazip geldi. 

Sonuçta insanımızın kendi kimliğini bulması ve bu kimli- 
&e ulaşırken, kendi kültürü 


iyle bet 


“da tahkiye yoluyla tekrar hulâsa 


haline getirilmesi belki de mes'elelerin lâyıkıyla anlaşılmasına imkân vermemiştir. Bununla beraber bize mefâhir-i İslâm namına en büyük sermayemiz olan Osmanlı üzerinde birkaç doğruyu olsun tebarüz ettirmek imkânı verdiği için yine de teşekkür ediyor ve bu röportajın muhtevâsını iktibastan kendimizi müstâğni addediyoruz. 
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eçen Ekim ayının onun- dan yirmibirine kadar 
Köln'deki Milli Görüş Teşkilâtları Umümi 
Merkezi'nde bir Kitap Fuarı tertib edilmişti. Bu fuar bizim için Türkiye'deki yayın faaliyetlerini tanımak hususunda oldukça faydalı geçmiştir. Bununla birlikte başyazarımız Kadir Mısıroğlu da kendisinin vatandan ayrılışından sonra temayüz eden genç İslâmcı yazarlarla temas ve toplantılar yapmak fırsatını bulmuştu. Bu toplantılardan biri, yanda klişesini gördüğünüz "Türkiye Kültür ve 
Sanat Bülteni"nin Kasım 1990 
tarihli dokuzuncu sayısında şu suretle aksetmiştir. 
"Ziyaretlerimiz en anlamlısı 
12 Eylül sonrası vatandaşlıktan çıkarılmış olan ve yurda dönmesine bir türlü izin verilmeyen çilekeş yazar, tarihçi Kadir MISIROĞLU ile .olanı idi. Kadir. ağabeyin Frankfurt yakınlarında Limburg bölgesinde bulunan: "Sebil" adlı çok ortaklı ticari işletmesinin üst katında bulunan bekarhanesinde 
17 Ekim Çarşamba gecesi Sadık 
Albayrak, Abdurrahman Dilipak, Mehmet Doğan buluştuğumuzda hepimiz ne kadar sevinmiştik bilemezsiniz. 


M. Doğan, S. Albayrak ve ben başımıza salonun değişik köşelerinde bulunan kalpaklardan birer adet geçirince, sohbetimiz kendiliğinden 25 Kasım 1925'de kanunlaşan Şapka İnkılâbıyla başlamış oluverdi. 

Konu belli olmuştu artık. Kadir ağabeyin ifadesiyle yakın tarih üzerine çalışan salondaki beş kişi tarih üzerine sohbeti koyulaştırmaya başladı. Abdülhamid, Tan- 


zimat, Milli Mücadelenin bilinme- 


yen boyutları, ilk meclis, Cumhuriyet ülğması, Tek parti yönetimi, Milli Şeflik dönemi, Devrimler ve uygulamaları, İstiklâl Mahkemeleri ve daha nice konuda derinlikli konuşmalar oldu. 

Kadir ağabeyin üzerinde en çok ve en hassas bir şekilde durduğu konu lisan meselesi, konuşulan dil meselesi idi. Kadir Mısıroğlu'nun ideali bir "Tarih Araştırmaları Enstitüsü" kurmak. 


- M.Doğan, S.Albayrak, A.Dili- 


pak ve ben, Kadir Mısıroğlu ile birlikte "yakın tarih" üzerine çalışanlar olarak böylesi tarih ve araştırma kokan ve sevgiyle yoğrulan bir sohbet gecesi geçirdik. 
Limburg'taki Sebil GmbH'da ve Kadir Mısıroğlu'nun bekârhanesinde......" 
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SAYFA 6 


TÜRKÇE KUR'AN OKUNAMAZ 


o o YAHUD 
SÖNMEZ BASIN-YAYIN 
ŞİRKETİ NASIL KURULDU? 


1 


“-Kim ne verecekse burada versin. Önce buradân başlayalum!..." dediler. O odada umulmadık birşey oldu. Tam altıbin türk lirası toplandı. Üstelik aramızdaki Nazif Çelebi para vermeyerek: 

“- Siz toplayın, ne kadar 


toplarsanız onun bir katını da yarın ben vereceğim!" demişti. 
Lâkin ondan para almaya ihtiyaç kalmamıştı. Çünkü bu para Fetih Gazetesi'ni çıkarmaya yetmişti. Hem de o gün hayal edilemeyecek bir trajla sanırım 200. 000 nüshadan fazla olarak 


basılmıştı. 

Gazete o gün İslâmi neşriyatın tek matbaası görünen rahmetli Sinan Omur'un 
“Hür Adam" isimli matbasın- da günlerce basılmaya devam etmişti. Ç ünkü 57X82 'nin yarı ebadındaki bu gazetenin düz 


-baskı bir makinada saatte iki- 


bin adetten fazla basılması kaabil değildi. 

Mâli komitenin yanısıra bir komite kurduk: Yazı Toplama Komitesi. Bu komitede vazife alan arkadaşlar hemen o akşamdan itibaren her biri değerli bir hoca efendiyi ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim'in orijinal metninin ancak kendi asli harfleriyle yazılabileceğine, bunun dışındaki iddiaların ilmi değeri bulunmadığına, bunların safsatadan ibaret olduğuna dair ga- 


yet kıymetli makaleler ve rö- 


portajlar temin edip gelmişlerdi. Fikirlerine müracaât edilmiş insanlar arasında o gün gerçekten bir İmparatorluk bereketi olan âlimler vardı: 
Ömer Nasuhi Bilmen, Celaleddin Öktem, Hasan Basri 
Çantay ve Ali Rıza Sağman gibi sahasında söz sahibi pek çok kimse Diyanet İşleri Reisi Eyüp Sabri Hayırlıoğlu'nu teyid eder mahiyette fikirler ortaya koymuşlar ve bunları avukat Ziya Nur redaktör olarak 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bir şekle sokup Fetih Gazete- 


si'nin ortaya çıkarmıştı. 

Lâkin bu gazete nasıl dağıtılacaktı. Ortada dini gazeteyi dağıtacak bir müessese yoktu. 
Dindar üniversite talebelerin- den bir satıcı ekip oluşturduk. 
Bu ekip en az on gün bu gazeteyi câmi kapılarından tutunuz da vapur iskelelerine kadar devamlı bir sürette sattılar. Geç kalan yazılar için ikinci bir Fetih nüshası çıkarıldıysa da bu birincinin tesiri müthiş oldu. 
Verilen ilmi cevaplar karşısında şarlatan gazeteciler yavaş yavaş seslerini kıstılar. 

Bu büyük bir gösteriydi. 
Dost düşman herkes bu gösterinin belli ölçüde tesiri altında kalmıştı. O zaman açıkgöz bir İmam-Hatip talebesi olan 
Mü'min Çevik de bu yazıları. 
“Türkçe Kur'an Okunamaz" başlığıyla kitap haline getirmişti ki, yayın hayatının temeli bu kitap olmuştur. 

Bu faaliyetin içinde bulunan, bizim enerjimizi müşahe- de eden gazetenin satış şansını dikkate alan Şerif Gürbüzler tüccar sınıfından olduğu için müteşebbis bir kimse idi. Bu hareketi devam ettirmek ve müslümanlara bir günlük gazete kazandırmak arzusunu izhar etti ve bana dedi ki; 

“- Seninle birlikte dolaşa- 


6 Mart 1990 tarihli Hürriyet 
Gazetesi'nde altı sütun üzerine devlet bakanı Mehmet Yazar'ın önünde M.Kemal Paşa'ya "yuh" 


İrticanın gövde gösterisine, Melet m | ! mu EE 


€ 


çekildiğine dair bir haber verilerek irtica kışkırtmacılığına devam edilmiştir. Aslında haberden bile belli olmaktadır ki, bu "yuh" Ke- 


© Ludwigshafen'da Devlet Bakanı Mehmet Yazar'ın katıldığı toplantıda, laildiğe ve Atatürk'e 


Özer, “Türkiye 


© Yazar, karşısında Alatürke ve Talkiiğe lal alanlara karşı sessiz kalırken, bol bal vaatte bulundu, herşeyin younda olduğu bir Türkiye tablosu'çizdi. Deviet Bakanı, kablo lelevizyon yayını İçin TAT 
Be Alman Posla İdaresi antaşmanın 

gine açıkladı. 


YWzdar 


mal Paşa'ya değil onu ve laikliği müdafa eden hatibeye karşı idi. 
Fakat Hürriyet nam ceridenin işine böylesi geldiği için hadiseyi 


Sessiz Keli” 
belir | 


ruh çekildi 


saptırmıştır. Böylece hiçbir kemalistin kabul etmek iştemediği bir gerçek yani milletin kaahir ekseriyeti tarafından M.Kemal Paşa'nın sevilmediği gerçeği ortaya konulmuş olmuyor mu?.... Bunlar müslümanları kötüleyeyim derken kendi suni propagandalarını çürüttüklerini farkına varamayacak kadar beyinsizdirler. 

Bahsi geçen toplantıda en calib-i dikkat husus avrupadaki degerli müslüman münevverlerden biri olan Ali Seyyar Bey'e atfen yer verilen şu sözler olmuştur: 

"... Yurt dışında yaşayan sol görüşlülerin Türkiye'ye geri dönmelerine müsade edildiğini, buna en güzel örneğin Cem Karaca olduğunu vurgulayan Ali Seyyar Almanyadaki Türk Federasyonu eski başkanı Musa Serdar Çelebi ile Atatürk düşmanı olarak tanınan Kadir Mısıroğluna da aynı hakların tanınmasını talep etti......" 

Ali Seyyar'a bu vesileyle teşekkürlerimizi arzederken Hürriyet Gazetesinin hakikat tahrifkaarlığına yeni bir misal teşkil eden bu haberi dikkatlerinize arzederiz. 
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lum, sen benim bülbülüm ol! 
Ben piyasadaki bütün dindar insanları tanırım. Onlara davayı anlat, müslümanların bir günlük gazeteye olan ihtiyaçlarını dile getir. Ben de onları şirketleştirip bu işi gerçekleştirebilirim. İkimiz bu işe kâfiyiz!" 
Kendisine müsbet cevap vermekle beraber pek ümitvar değildim. Zira yine Nazif Çelebi'nin evinde buna benzer bir müzakereye katılmıştım ki; zikre değer. O toplantıda merhum üstad Necip Fazıl Bey bir kısım müslüman zenginleri böyle bir gazete çıkarmanın lüzümuna inandırarak gerekli maddi imkanı sağlamak için bütün talakatini kullanıyordu. 
Birden lafa karışan bir Hoca Efendi pişmiş aşa su katmış ve aşağı yukarı kararlaşmak üzere bulunan o işi bozmuştu. 
Hoca efendi demişti ki; 
“İslâmda gıybet haramdır. 
Gıybet olmuş bir kötülüğün söylenmesidir. Olmamışı söylemek iftiradır. Yani daha ağırdır. Günlük gazeteyi alanlar bunda havadis bulmak isterler. 
Mesela bir genç husızlık yap- 
. miş ve yakalanmış. Gazete için 'bu bir haberdir. Bunu yazacaksın. Söylenmesi haram olan birşeyin yazılması ne olmak lazım gelir, düşündünüz mü? 
Tutalım ki; böyle bir vakayı yazdınız. Bir zaman sonra da o genç tövbekar oldu, ıslah-ı nefsetti! Pekiyi şimdi ne olacak ?! 
Siz onu tescil ettiniz!.. Artık yaşadığı müddetçe alnından silinmeyecek bir damga haline getirdiğiniz bu ayıp ve kusuru silebilmesine imkân yoktur. 

Sonra bu gazeteye resim 

 basmayacak mısınız? Vaktiyle Beyân- ül Hak mecmuasındamakalelerin nihayete erdiği sahifedeki boşluğa küçücük bir kuş resmi konmuştu. Okuyucuların umumi ve ısrarlı protestoları üzerine bu kaldırılmış ve mecmuaca özür dilenmiştir. 
Bugün resimsiz bir gazeteyi kimse okumaz. Açık saçık olmasa bile resimlerin pek çoğu mahzurludur. Hele karikatür hiç caiz değildir. Kim olursa olsun insanları çirkinleştirerek takdim etmek, men edilmiş bulunan alay etmenin ta kendisidir.l” 

Bugün maslahat sebebiyle itibar edilmesi imkânsız olan- bu görüşler o gün dinleyenlere tesir etmiş ve müslümanların günlük gazete çıkarmalarının 


doğru olmayacağı yolunda bir . 


karara varılmasına sebeb ol-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Yunanistan'ın Gümülcine şehrinde yayınlanan ve zamanın Diyanet İşleri Reisi Eyup Sabri Hayırlıoğlu' nun “Kur'an-ı Kerim'in lâtin harfleriyle yazılıp yazılamayacağı” yolunda fetvâ sorarak aldığı fetvâyı umumi efkâra aktarmasıyla Türkiye'de bu babta umumi bir münâkaşanın çıkmasına ve binnetice Sönmez Basın Yayın Şirketi'nin kurulmasına müncer olan aksülamelleri sebeb “Sebar” isimli gazetenin başlığı 


muştu. | 

Şerif Bey'in teklifi bana bu vakayı hatırlatmışsa da faidesi- ne binaen teklifi kabul ettim. 

İlk olarak Konya Lezzet Lokantası'nın sahibi merhum Mustafa Bey'e gittik. Adamcağız bizi çok iyi karşıladı. 
Ben genç bir talebeydim. Lakin Şerif Bey babası eski fetva emini ve meşayihten bir zat olmak dolayısıyla müslümanlar arasında peşin bir itibar sahibiydi. Hüsn-i kabul için Ali Haydar Efendi'nin oğlu oldugunun bilinmesi kafi idi. 

Mustafa Doğan Bey bize çok güzel bir yemek ikram etti. 
Kendisi de bizimle yemek nezaketini gösterdi. Yemeği hu- 


susi odasına getirtti. Yemek 


boyunca kendisine kafa şişirmemeye çalışarak canhıraş bir nutuk çektim. İşi biraz dramatize etmiştim. Mermere söylesem kelimelerimin sıcaklığı onu eritir sanıyorum. Lakin adamcağız beni öylesine hissiz bir surette dinledi ki, doğrusu sonunda cesaretim kırıldı ve Şerif Bey'e bu işe artık devam etmeyeceğimi söyledim. Israrlarına aldırış etmedim. Öteden beri zenginlerin insana yukarı- dan bakmasına ve parayı ölçü 


olarak almasına sinirlendiğim için zengin insanlardan pek fazla dost edinmemişimdir. Bu zat gayet mütevazi idi. Lakin bir günlük gazetenin lüzumuna inanmıyordu. 

Şerif Bey yılmadan bu işe devam etti. Mustafa Emirosmanoğlu ve Mustafa Barçın gibi yanına birkaç gayretli adam daha aldı. Katırcıoğlu Han'ında geçici bir yazıhane tedarikleyerek şirketin kuruluşunu hızlandırdı. Birkaç defa yazıhaneye uğrayarak faaliyetlerini takdirle seyrettim ve söz söylemeye medar olsun diye mütevazi talebe bütçesinden para ayırarak beşyüzliralık bir hisse de aldım. Esasen bir hissenin asgari değeri beşyüz liraydı. 

Şirkete Sönmez Basın - 
Yayın Anonim Şirketi adı verildi. Gaye bir günlük gazete çıkarmaktı. Kısa zamanda binaltıyüz ortak toplandı. Bunların bir kısmı Anadolu tüccarlarındandı. İstanbul'a mal almaya geldikçe dindar toptancıların delaletiyle işe dahil olmuşlardı. 

Şerif Bey şirketin kuruluşu tamamlanınca doksan bin türklirasına şirketin bugün Cağaloğlu Şeref Efendi Sokak'taki 


merkezi satın aldı. Burası yavaş yavaş müslüman münevverlerin uğrak yeri haline geldi. Günlük gazetenin güçlüğü hesab edilerek “Yeni İstiklâl" adıyla haftalık bir gazate ile işe başlanıldıysa da maâlesef başarılı olunamadı ve bu gazete bilâhere Şevket Eygi'ye devir ve temlik edildi. 

Günlük bir gazet çıkarmak maksadıyla kurulan ve kuruluşuna medar olan düşünce benim Bozdoğan Kemeri Kirazlumescit Sokağı'ndaki Seyhan Talebe Yurdu'nun Müdüriyet Odası'nda doğmuş bulunan bu şirketin ilk kongrelerine muntazaman iştirak ettim ve 1959 
kongresinde merhum Hasan 
Basri Çantay'la kavga edip ayrıldıktan sonra bir daha alakadar olmadım. 


Gelecek sayı; 


Sönmez Basın- Yayın 
Şirketi'nin kongresinde Hasan Basri Çantay'la kavgam. 
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Türkiyemiz'de 141. 142. ve 
163. maddelerle ilgili bir değişiklik düşünülürken asıl gerçekleştirilmesi gereken ehemmiyetli hususlar unutulmakta veya kasden unutturularak gündeme getirilmemektedir. 

- Bunların başında M. Kemal 
Paşa ile ilgili olarak çıkarılmış “ bulunan 5816 sayılı kanun gelmektedir. Türkiye Avrupa Birliği'ne dahil olmak için kendisini insan haklarına saygılı göstermek istiyorsa, en evvel 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atacağı adım bu olmalıdır. ÜStelik M. Kemal Paşa hakkındaki bu kânun da cebir unsuru mevcud olmadıkça suç sayılmayacak bir şekilde tâdil edilmezse, 163. maddenin değişmesinden beklenilen netice kâmil bir sürette husüle gelmeyecektir. Zira 163. maddenin suç saydığı fiil ve fikirler bu maddeye olduğu kadar M. Kemal Paşa'nın şahsiyyet ve davasına da karşı bir muhteva taşımaktadır. Böyle olünca bir 


kanuna yani TCK. 163. maddeye göre suç sayılmayan bir fil bir başka kanuna yani 
M.Kemal Paşa ili ilgili 5816 
sayılı hususi kanuna göre suç sayılmakta devam edecek ve böylece tatbikatta müthiş bir tezat husule gelecektir. 
Denilebilirki 163. maddenin çengeline takılan dini hissiyat ve düşünceler izhâr ve ifade olunurken ise M.Kemal 
Paşa karıştırılmazsa suçun tekevvünü bu süretle önlenemez 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Paşa'yı zemmetmek olduğu ve binnetice ima yoluyla hakaret teşkil ettiği" tarzında bir gerekçe ile birbuçuk senelik hapis cezasıyla neticelenmiştir. Eğer üstad raporlu olmasaydı, son nefesini hapiste verecekti. 

Bu misalde, görüldüğü üzere tatbikatın, mahüd kanunun ruh ve maksadına mugayir bir surette yürütülegelmesi sebebiyle bunu değiştirmenin 163. 
maddeyi değiştirmek kadar 


-İslâm harfleriyle yıllarca böyle alay edildi- 
1928 yılında “Akbaba” Mecmuasında çıkan bir karikatür. Altında da “Haydi sen de Saltanât harabesine” sözü yazılıdır 


mi? ... Hayır... Çünkü M.Paşa hakkındaki kanun sadece hakareti ve heykel kırmayı suç saydığı halde tatbikatta hakaretten kat'ennazar normal tenkidler de suç sayılmaktadır. Öyle tenkidler ki, bunlar ima yoluyla varid olsa bile suç sayılmaktadır. 

Gerçekten temyiz mahkemesi umumi heyetince çıkarı!- mış bir içtihad kararına göre M.Kemal Paşa'nın ima yoluyla tenkidi de suç sayılmıştır. 
Bunun fiili delili Ustad Necip Fazıl'ın Sultan Vahideddin hakkındaki kitabıdır. Bu kitabın üçüncü baskısı mahud kanuna göre taplattırılmış ve müellif hakkında dava açılmıştır. 
Dava yukarıda bahsi geçen temyiz içtihadına istinaden "Sultan Vahideddin'i medhetmenin tersinden M.Kemal 


ehemmiyet taşıdığı âşikârdır. 

Bütün dünyada putlar devrilir ve tabular yıkılırken Türkiye hala fâni bir şahsı kanunla korumak durumunda gözükecekse, bu ayıpla Avrupa Birliği'ne nasıl girecektir. 

Bu vesileyle düzeltilmesi gereken hususlardan biri de "Islâm Harfleri" üzerindeki yasağın kaldırılmasıdır. Bugün komünist Rusya ve komünist Çin'de bile mevcud olmayan böyle bir yasak insan hakları ve vicdan hürriyeti muvacehesinde mâzur görülmesi imkansız bir yüzkarası mahiyetindedir. Ermeni ve Rumlar yıllar- dan beri ülkemizde kendi yazılarıyla gazete çıkarır ve kitap basarlarken, müslümanlara tatbik edilen bu yasağı anlamaya ve izahı etmeye imkân var mıdır? Hatta Türkiye'de bu yasak 


Bundan önceki sayımızda "Köln'deki evlerimizle" ilgili olarak açıklamalarda bulunmayı vaad etmiş ve münderacatımızın çokluğu sebebiyle buna imkân bulamamış olduğumuz malumdur. Esasen o tarihte, bu evlerle ilgili 


mücadelemiz nihayete ermiş değildi ki; 


hala da böyledir. Bununla beraber, içinde bulunduğumuz mâli sıkıntılarımızın anlaşılabilmesi için bu sayımız da hulasaten de olsa bu çileli macerayı anlatmak istiyoruz. 

Aslında biri bu, Köln'deki evler digeride İstanbul Çengelköy'deki yalı arsamız olmaz üzere iki gayrı menkulle ilgili olarak geçirdiğimiz maceranın 17- dıraplı muhtevası ibretli, bir kitap teşkil edecek tafsilatta'dır. Allah nasip ederse, "İki Gayri Menkülun Hikâyesi” adıyle kitap yazılacaktır. 

Çengel köydeki yalı arasamız 27 
Mayıs ihtilalcilerince çıkarılmış ve adliye tarihimizde "Gasp Kanunu" diye 


“meşhur olmuş ve artık ortadan kalkmış 


bulunan 221 sayılı kanuna istinaden bedelsiz olarak Kuleli Askeri Lisesine verilmek üzere istimlkâk edilmek istenmiş, 12 Eylül 1980'den sonra her türlü baskı ve kanun ihlâline rağmen elimizden alınması gerçekleştirilememişti. Bunun üzerine mahud istimlâkçi belediye reisi Dalan tarafndan gerçek değerinin yüzde biri kıymeti mukabilinde istimlâki yoluna gidilmiş, -Cenabı Hakkın lütuf ve keremiyle - bu yoldan da hiç bir netice elde edilememiş, bir Gayri menkulün istimlâki için Kanunen Şart olan azami beş yıllık müddetin geçmesi ile istimlakın kaldırılması hususunda kanuni bir hakkımız doğmuş bulunmaktadır. Şu anda bu kanuni imkanın icaplarını yerine getirmekle meşgulüz böylece helal malın hasım kim olursa olsun eninde sonunda sahibinde kalacağı yolundaki gerçeğin bir kere de Cenab-ı Hak-ka nihayetsiz şükürlerimizi arzederiz. 

Köln Etzel Str. 222-226 numaralar- da kain 4 blok ve 224 daireni huku ihlalleriyle çeşitli baskı ve cebirlerle doldu. Bu suretle Almanya'nın da Türkiye gibi gerektiğinde kanunları çiğneyen bir tatbikata sahne olabileceği gerçeği ortaya çıkmıştır. | 

Almanya'da Türkiye gibi devletin bir fertle icabında ne türlü kanunsuz yollarla mücadele edebileceği gerçeğini ortaya koyan bu hikâyenin hülâsası şudur: 


“14 Mart 1988 tarihli Kö 


In gazet eleri bu ev satın alma iişini “HİLAFET İLANI” na 


kadar şumüll ehdirerek aley hte bir kampanya başlattılar 


Köln Etzel str.deki bu evler 1964 
Yılında Ford Fabrikası'nın işçileri için Heim yani yurt olarak inşa edilmiş ve lebaleb Türk işçileriyle doldurulmuştu. 
Bilâhare âilesini getiren işçilerin, âilece oturmaya müsaid olmayan bu heimlerden ayrılmasiyle büyük bir kısmı boş kalmıştı. Bu durumda Ford Fabrikasınca satılığa çıkarılmış ve merkezi Münih'te olan bir şirkete satış fülen gerçekleşmiştir. Bu şirket, blokların birini heim olarak muhafaza etmiş diğer üçünü daire şekline getirerek burasını Türk işçi aileleriyle doldurmuştur. Birkaç yıl bu şirketin elinde kalmış olan evler, kısmen Türklerin kötü kullanması, kısmen de şirketin alâkasızlığı yüzünden gayet bakımsız bir duruma gelmiş adeta bir çöplük 


.manzarâsı arzetmesiyle mahalli gazete- 


lere bile aksetmişti. Bu haliyle gitgide Köln Belediyesi için de bir baş ağrısı haline gelmiş bulunan bu evler, Berlin'de faaliyet gösteren Bau Verein Vineta adındaki diğer bir şirkete satılmıştır. Bu şirket o tarihte fiilen iflâs etmiş bir durumdaydı. Fakat satıcı bunu bilmiyordu. Bu sebeple bir kısım banka borçlarının devir alınması ve bir kucak senet mukabilinde yeni sahibine devir edilen bu evler, kısa bir zaman sonra daha da sahipsiz bir duruma gelecektir, nitekim öyle de oldu: 


Bau Verein Vineta'nın ticari müdürü Liebresch yaşlı ve kumarbaz bir adamdı. Eskiden çok zengin bir adammış. Bütün Almanya dahilinde binden 


fazla evi varmış. Bunların hepisini ku- 


marda yiyip bitirmiş imiş, Mühih'teki Şirkete verdiği senetleri ödemiyerek o şirketi iflas ettirmiş olan Liebresch evlerin başına madrabaz bir kimse olan kendi kayınbiraderini koymuş. Bu da yanına sarhoş ve kumarbaz bir Türk'ü alarak burasını idareye koyulmuşlar. 

O tarihte Köln'de büyük bir ev sIkıntısı vardı ki, hâlâ da böyedir. Bunların elele vererek burada yaşayan Türklere verdikleri zarar, temin ettikeri haksız kazanç ciltlerle yazılsa bitmez. 

Diğer taraftan Liebrescsh ipotek sahibi olan bankalara hiçbir taksit ödemiyerek onları, mülkü tamamen satmak üzere bulunduğu, alacağı paralarla borçların tamamen ödeneceği yolundaki hilâfı hakikat beyanlarla olalayıp duruyor ve her ay tahsil etmekte oldugu yüz bin marka yakın kirayı kumara i yatırıyordu. O derecede ki uzun zamandan beri ödemediği elektirik parası vesaireden belediyeye bir milyon mark'a yakın bir borcu birikmiş ve bundan dolayı binaların ceyranları kesilmiş bulunuyordu. Biz burayı almaya teşebbüs ettiğimiz hengâmda durum hem burada oturan Türkler ve hem de 


KET HABERLERİ... ŞİRKET HABERLERİ... ŞİRKET HABERLERİ... ŞİRKET HABERLE 


Köln Beldiyesi bakımından 

da yüz karası arzediyordu. 
Bizim başka yerler duruyorken buraya talip olmamı- 


zın sebeplerin biri de Türk- 


ler için bir ayıb teşkil eden bu durumu düzeltmek arzu- 
“ suydu. 

Fakat durup dururken bu ev almak arzusu nereden çıkmıştı. Kısaca biraz da bunu arz edelim: 

Türkiye'den ayrılıp Almanya'ya geldikten sonra 
Suud petrollerinin pazarlanması gibi bir ticari faaliyete 
. girişmiş burada hikayesi uzun sürecek bir maceradan 

sonra bu işin içinden 
200.000 mark zararla çıkmak mecburiyetinde kalmıştım. Ömrü ilim ve fikirle geçmiş bir insan sıfatiyle ticari hayatın gerçek ve çirkin olan yüzü bana henüz aızı endam ediyor. Bu sırada Türkiye'den getirttiğim çoluk çoluğumuza Alman polisi oturma hakkı vermiyor ve kendilerine turist muamelesi yaparak 6 ay zarfında ülkeyi terk etmelerin istiyordu. Bir hayli düşünüp taşındıktan sonra o Zaman Vizesiz girilip .çıkalan bir memleket olması sebebiyle İngiltere'ye yerleşme kararı verdik. 17 Eylül 
1981 tarihinde yine turist sıfatiyle çolukçocuk İngiltere'ye ayak bastık. Frankfurttan ayrıldığımızda cebimiz- de borç olarak temin ettiğimiz 1500 Marktan başka para mevcud değildi. İnglitere'de birtek tanıdığımız da yoktu. Sadece bir tanıdığımızın yakını olan bir başka arkadaşın adresine hâiz bulunuyorduk. 

Bir buçuk iki sene Londra'da çileli bir hayat geçirdik ki, bunun hikâyesi burada gerekmez. Kısa zamanda bazı dostlar edindikse de elimizde beş kuruş olmadığın- dan geçinmeye medar olacak bir iş kurmak imkânını da bulamadık. Türkiye'den ise para temini mümkün degildi. Oradaki işimizi de çeşitli ihmallerle yürütecek 
. olan birtakım kimselere tes- 
- lim ederek ayrılmıştık. 

İngiltere'de Türkler arasında islami faaliyet çok kı- 


sırdı. Buradaki tek kazancımız bu ülkede bugün hâlâ hizmet etmekte olan "Azizi- ye Camii Şerifi"nin açılışına önayak olmaktı. Bilahare buranın kadrosunu bizzat rabıta'dan temin ettiğimiz nankör ve nâdân imamınca hiç yoktan bir sebeple cami'den kovulmamızın (ki, bu başımıza hayatımızda ilk defa 


geliyordu) gönül kırıklığı ile 


çolukçocuğu (Selma'nın tahsilini aksatmamak maksadiyle) bırakmak kaydıyle Frankfurt'taki küçücük büromuzun başına döndüm. 

Frankfurt'ta işimizi kendisine emanet eylediğimiz sözde imam hatipli adamamızın ihâneti de ayrı bir fasıldır ki bilâhare yazılacak olan "Gurbet İçinde Gurbet" isimli eserimizde tafsil edilecektir. 

Frankfurt'ta "Hillâl Video" adıyle bir müessese kurup işe başladıksa da video furyasının sonuna denk geldiğinden bu ticâri faaliyetten hasıl olacak neticenin de geçinmemize yetmiyecegi kısa zamanda ortaya çıkmıştır. Bu durumda iken sucuk yapan bir arkadaşımızın teşvikiyle onun imal ettiği sucukların dağıtım ve satışını yapmak gibi bir yan ticâri faalyite başladık. 

Dimağ yerine mideye hitap etmenin dünyevi bereketi kendini gösterdi ve biz kendimizi kısa zamanda sucuk işinin içinde bulduk. 

Fakat bu esnada almanya'daki Müslüman Türk- 


ler'in bölünmüşlüğüne çare 


bulmak maksadiyle bütün gurupların liderlerini ayda bir defa biraraya getirerek bir anlaşma zemini tesis etmeye çalıştık. Beş altı aylık bir uğraşmadan sonra uyuşma sağlanamayınca Gelsenkirschen'de "Islâm Şurası" adıyle umumi bir toplantı yaptık hemen hemen bütün gurupların boykot ettiği bu toplantı sonunda çok güzel kararlar alındı. Lâkin bu kararların tatbiki için para lâzımdı. Parayı vermeyi kabul eden bazı arap kardeşlerimiz bizi kendi mahalli ve mevzii davalarına alet etmek 


istediler. Bunun üzerine 

"Yarabbi! Bu hizmetin parasını, bizi kimseye muhtaç etmeden kendi fazlu.kereminden ihsan eyle!..." diye dua ettik. 

Çok geçmeden elimizdeki sucuk işini geliştirerek 


büyütmek imkanı doğdu. 


Beş-on yakınımızın imkânını birleştirerek Limburg'taki sucuk fabrikamızı satın alabildik. Lâkin bu fabrikamızı çalıştıracak paramız yoktu. Bu ihtiyacı karşılamak ve çok sayıda kimsenin f abrikamızla alâkasını temin etmek üzere biner mark gibi cüz'i hisselerle bir şirket teşebbüsüne giriştik. URAZ Marketing 
GmbH böylece doğdu. 
Bünyesinde bin kişi bulunacak ve asgari bir milyon mark toplayacaktık. Faaliyet sahamız kârlı ve önü açık bir işti. Karşımızda günde 
70 ton sucuk satan rakip bir 
türk firması vardı. Mamülleri katiyen helâl değildi. Faalliyetimizi genişleterek hem para kazanacak ve hem de topluluğumuzu, kan to- 


" zuyla renklendirilmiş ma- 


mülleri yemekten kurtaracaktık. 

Bu sırada BHV Bank'ta çalışan bir türk arkadaşla tanıştık. Bu banka, ev almak isteyenlere iyi şartlarla kredi vermek üzere kurulmuş Al- 


man bankalarından biriydi. 


Ev almak isteyenlerle Alman hükümeti çeşitli surette yardım ediyordu. O sirada bu haklar yabancılara da tanınmıştı lâkin hiçbir türkün bundan haberi yoktu. Hasan DONMEZ adındaki bu arkadaşımızla aylarca bu mesele üzerinde görüşüp ko- 


nuştuk. Türkleri, ev sahibi | 


olmakla sağlayacakları istifadeleri anlatarak aydınlatmak üzere çeşitli toplantılar yaptık. 

Bu faaliyetimizi kendi bankasında anlatan Hasan 
DÖNMEZ bize daha büyük bir programla geldi. Onun anlattığına göre, BHV Bank faaliyetini almanya'nın en büyük Bankalarından biri 


olan DRESDNER Bank'a 


birlikte yürütüyormuş. 


DRESDNER Bank Türkleri 


kitleler halinde kendisine çekmek ve onların yaptıkları ticareti tamamen finanse ederek çok şirketle bir hol-. 
ding düşünüyormuş. 

Bunun için gerekli bütün parayı koymaya hazırmış, sadece bu holdingin bünyesinde geniş kitleleri celp edip toplayacak birisine ihtiyaçları varmış. Bu işi bizimle yapmaya karar almışlar- 


mış. 
DRESDNER Bank'ın 
Frakfurttaki merkezinde bu maksadlarda çeşitli tolantılar yaptık. Neticede ortaya 9 
şirketli bir holding projesi çıktı. Biz buna DRESDNER 
Bank'a sezdirmeden onuncu bir şirket olarak, (İslâm Bankası)nı da ilave ettik. 
Böylece faaliyete giriştik. 
Temasta olduğumuz 
DHV Bank'ın başında uzun müddet, Türkiye'de de bulunmuş emekli bir Alman genarali vardı. Kısa zamanda kendisiyle anlaşıp kaynaştık BHV Bank ev alanlara kredi vermek işini üstleneceği için holding projemizin "Inşaat ve Emlak" şirketinden faaliyete başlamak 


uygun görüldü. Türklere sa- 


tabileceğimiz uygun evler aramaya koyulduk. Ortaya çıkan birçok proje içinde Etzel Sir. deki bahsi geçen evler bize cazip göründü. Hem fiyatı ucuz ve hem de bir rezaleti ortadan kaldırmak gibi iki faydası vardı. Bu maksadla yukarıda adı geçen Berlin'deki şirketin ticari şefi Liebrsch'le temasa geçtik. 
Adamın bizimle yazışmalarını bankaları oyalayıp taksidini ödememek için kullandığını anlayabilmek için 6 
ay geçti. Sonunda alacaklı bankalardan DG Bank'ı ikna ederek kiralara haciz koydurduk. Bu suretle Liebresch yola gelip burasını bize satmakta razı olduğu zaman 1988 yılının 12 nci ayına ulaşılmıştı. i 
Linburgta'ki fabrikamız aynı, yılın ocak ayında faaliyete geçmiş, bundan bir iki ay sonra da evlerin meşguliyeti baş göstermişti. Bu iş evlerde oturan Türklere de 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aksetmiş bulunduğundan bizim için bir nevi izzet-i nefs meselesi haline gelmiş bulunuyordu. Bu bakımdan ihmalç uğrayan sucuk fabrikamızdan ziyade evlerle uğraşmayı, nasıl olsa geçici bir faaliyet diye tesbii sayıyorduk. 

Tam bu sırada BHV 
Bankla DRESDNER Bank'- ın arası açıldı, DRESDNER 
Bank kendi bünyesinde 
BHV Bank'ın yapacağı işleri yapan bir yan kuruluşa vücud vermişti. Bu durum bizi 
.bir yol ayrımına getirmiş oldu. Ya BHV'den kopup 
DRESDNER'le yürüyecek veyahud da, DRESDNER'- den kopup BHV'yle yürüyecektik. İşte ilk hatayı burada yaptık ve münasebetlerimiz- de daha sıcak ve samimi olduğumuz BHV Bankı tercih ettik. Çünkü, burasını almak için o anda paraya ihtiyaç görünmüyordu. Liebresch'- in borçlarını devralarak işi gerçekleştirebilecektik. Lâkin çalışmalar ilerledikçe yarı yolda güçlükler çıkma- 
. ya başladı. Liebresch batık 
© vaziyette olmasına rağmen, belli bir para almadan imza atmıyordu. Bunun için BHV Bank'ın başında bulunan emekli alman genarali azami bir milyon marka ihtiyaç olduğunu söyledi. Biz de bunu eşten dosttan temin edebileceğimizi söyleyerek söz verdik. 

Alman kanunlarında bizimkilerden farklı olarak bir durum mevcuttu. Bizde gayrımenkul ipoteği ile garantilenmiş bir alacağın yeni malike intikali otomatik gerçekleşir, Almanya'da ise alacaklının muvafakatı lâzımdır. Bu sebeple alacaklı bankalarla önceden yazıştık ve alacaklarının bize intikali hususunda mutabık kaldık. 

Alacaklı bankalarından 
- Kuzey Ren Westfalya Eyâleti'nin resmi bankası olan 
WFA Bank binaları tamir edip ortadaki çirkinliği bertaraf edeceğimizi öğrenince yazılı olarak dokuz yüz bin mark tenzilât yapmayı ve geri kalan alacağı için de faaizsiz taksitlendirmeyi kabul 


etmişti. En büyük alacağı olan banka bu idi. Diğer taraftan Köln Belediyesi'de yapacağımız masrafın yüzde kırkını karşılıksız bir yardım olarak ödemeyi yazılı olarak bildirmişti. Birinci sırada yer olan RH Bank bu alacağı bize nakledeceği gibi tamir içinde 2.000.000 DM vermeyi taahüt etmişti. 
Üçüncü sıradaki DG Bank ise alacağını tahsil etmek istiyordu. O'nun alacağı tapud çok yüksek (25.000.000 
DM) görülüyordu. Hakikatte ise, ödene ödene, birkaç yüz bin marka indirilmişti. Çünkü bu alacak alman kanunlarına göre Grundschuld denilen şirket hisse senetleri gibi devri kaabil bir senede rabtedilmişti. Böyle senetler piyasada hakiki değerlerin- den ziyade fiili durumlarına göre satılır. Bu banka ile de 


. yedi yüzbin ile mutabık kal- 


mıştık. Alman kanunlarında bizimkilerinden farklı olarak bir de şu husus vardır:Gayrimenkul satışı tapuda değil, noterde gerçekleşir. Alıcı parayı noterin emrinde olmak üzere bir bankaya yatırır, noter bütün mukavelenin şartlarını yerine getirdikten sonra alıcının adını tapuya yazdırır. Biz de aynı yoldan yürümeye mecburduk. Bu sebeple LIBRESCH'e beşyüz bin DM avukatına da on bin DM. vererek antlaşmayı 


imzaladık. Satış mukavelesi- 


nin bu surette 16 aralık 1988 
tarihinde imzalanmasından 
5-10 gün evvel, Köln Belediyesi bloklardan bekarlara ayrılmış ve yarısından fazlası boş bulunan 222 numarayı çingenelerle doldurmuştu. 
Binayı korkunç bir surette tahrip eden, hırsızlıktan adam bıçaklamaya kadar çeşitli huzursuzluklarla, burada yaşayan Türklere hayatı zehir eden çingenelerin tahliyesi karşılaştığımız güçlüklerin ilki oldu. 

Diğer taraftan alacağını 
700.000 DM olarak bizden tâhsil etmeyi kabül etmiş bulunan DG Bank satış mukavelesinin imzalanmasının 


ertesi günü yazılı taahütleri- 


ni unutarak bu meblağı bir 


cak mışız. 


buçuk milyon DM'ye çıkardı. Böylece evdeki hesabın çarşıya uymaması sebebiyle sağdan soldan bir miktar daha borçlanarak bu pürüzü de hallettik. 

Binaların idaresi için, aynı zamanda tamiratı da yapacak olan bir Alman firmasıyle anlaşarak tamirat kredisi için harekete geçtik. Kısa zamanda Commerz 
Bank'tan bu maksatla iki milyon DM kredi sağladık. 
Köln üniversitesi'nden Profesör Both'a tamirat projesini havale ettik. Belediye ile temas ederek onların da görüşlerini de alarak güzel bir proje hazırladı. Proje hazır: lanırken Köln'de ki mahalli gazeteler salvo halinde hücuma geçtiler. Güya biz, burada İslami bir merkez kuracak, binaları kale gibi yüksek duvarlala kuşatarak içeriye hiçbir Almanı sokmaya-Burada da 
Hilâfeti ilân edecekmişiz?... 

Bir basın toplantısı yaparak iddialara cevap verdiysek de havayı bulandırmanın 


ardı arkası kesilmedi. Bina 


dahilinde komünist kürtcülerin idaresinde bir gençlik evi vardı. Bunlar yuvaları- nın dağıtılacağı endişesiyle belediye üzerinde çeşitli tahriklerde bulunmaya devam ettiler. 

Tâmirat projesi hazır olduğu zaman, 1989 yılı 
Ağustos ayı başına gelinmişti. İmzaladığımız mukaveledeki bir madeye göre, en geç 31 Ekim 1989 tarihi- ne kadar eski malikin ipotekli ipoteksiz bütün borçlarını devir almak veya ödemek zorundaydık. Aksi hal- 


, de, eski mâlikin aldığı para- 


yı geri ödemeksizin mukâve-leyi fesih etmek hakkı vardı. WFA Bank 
Vadettiği dokuzyüz bin 
DM'lik tenzilâtı tamirât şartına bağladığından, projenin 


- hazırlanmasına kadar üçbu- 


çuk milyon DM lık alacağını devir almak hususunda onunla bir anlaşma yapamamıştık. 

Ağustos başında projemizi görüp beğendiler. Gerekli kararı alıp bize yazılı olarak 


bildireceklerini söylediler. 
Biz bankanın alacağını bize devir etmek hususunda yazılı kararını beklerken, bir yetkili telefon ederek alacaklarını bize devir etme- 


- yeceklerini zira Çekosla- 


vakya üzerinden kaçıp gelmekte olan Doğu Almanya vatandaşları dolayısıyle belediyenin büyük bir sıkıntı içinde bulunduğunu, bu insanları gemilerde, kışlalarda barındırdıkların: bu bakımdan binaları bizden devir almak istediklerini, bunu için bizi bir toplantıya çağıracaklarını" söyledi. Hakikaten o sırada Doğu Almanyalılar güya tatil maksadiyle Çekoslavakya'ya gidiyor oradan Batı Almanya'ya geçiyorlardı. 
Batı Almanya belediyeleri için sayıları yüzbinlere varan bu mültecilere ev bulmak ve onları yerleştirmek 
Batı Alman belediyelerince müşkül bir mesele haline gelmiş bulunuyordu. Televizyonlar her gün gemilerde, kışlalarda baındırılan bu insanlara aile sefalet manzaralarını gösterip duruyordu. 
Biz binaları tamir edip vatandaşlarımıza satmak ve onları ev sahibi yapmak istikametinde çalışırken ortaya çıkan bu durum bilâhare içine düçeceğimiz baskılar ve kanunsuzluklarla dolu çile çenberinin başlangıcı oldu. 
Bundan sonraki çileli mücâdele safhalarını binbir belirsizlik içerisinde sürüklenip giderken elimizdeki sucuk fabrikasını da çıkmaza sokan macerasınını maddi ve manevi zarar tablosu- 


nu gözler önüne koyacak 


asıl tafsilatı gelecek sayıya koyacağız. Şimdiden şu kadarını söyleyelim ki bu yara henüz kapanmış değildir ki, hala mücadeleye devam etmekteyiz... 


1990 yılı sonlarına geldigimizde Köln'deki evlerimizle ilgili sıkıntıların camimamızda yankılanması üzerine ortaklarımızdan pek çogu şirketimizden ayrılmak arzusunu izhar ettiler. Mukavelemize göre her ortak parasını alarak ortaklıktan ayrılabilirdi. Bu sebeple ayrılmak isteyenlerin arzularını yerine getirmek üzere ilk önce müracaat edenlerin pa- 


-ralarını ödedik. Bu işin git- 


gide umümi bir çözülmeye gideceğini düşünmemiştik. 
Fakat öyle bir an geldi ki imkanlarımız tükendi ve fabrikamızı çalıştıramaz bir hale geldik!.. 

Bu arada ne göz yaşartıcı fazilet tabloları seyrettik ve ne hazin tecellilerle karşılaştık, anlatılması imkânsızdır. 
Bir DM'lik hissesi için endişeye kapılarak avukat ve icraya koşanların yanında, elli bin hatta yüzbin lirası için endişe duymayıp itimat ve sadakatte devam edenleri de 


. müşahade ettik. Bazıları kü- 


çük bir hissesi için çirkin ifadeli mektuplar yazarak veya telefonla ağır kelimeler 


kullanarak bizi itham eder- 


ken bazıları da umümi organizötörümüz Kadir Mısıroğlu'nun isim ve itibarına gelecek zararın islâm'a raci olacağı düşüncesiyle sabrettiler ve itimata devam ettiler. 

Bu durumda işletmemizi bir başka ekibe devir etmek ve beklemek istemiyen ortaklarımızın hisselerini ödemek için fabrikamızı satmaktan başka çare kalmıyordu. 

Bazı alman müşteriler çıktı ise de Avrupa'daki türklerin elinde bir emsali bulunmayan böyle bir fabrikayı tekrar almanlara kaptırmanın yanlışlığını düşünerek çeşitli guruplarla temasa geçtik. Bunların hiçbirisi bu yükün altına girmek cesaretini gösteremedileri Nihayet davamızın kale gibi eleman- 
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YENİ ŞİRKETİMİZ; VATAN 


Fleischwarenfabrikation GmbH 


Dr. Dursun BALCI 


larından Dr. Dursun BALCI 
hocamız ortaya çıktı 24 
Ocak 1991 tarihinde Vatan Fleiscwaren fabrikası 
GmbH adıyla yeni bir şirket kurduk. Fabrikamızı daha canlı bir surette çalıştırmaya koyulduk. Bu şirket kurucuları 

Dr. Dursun BALCI 

Kadir MISIROGLU 

Ismail DEMIR 

Halil YIGIT 

Süleyman ŞAHIN ve 

Sebahattin TOPRAK dan ibarettir. 

Dr. Dursun BALCI bu yeni teşebbüsün şefidir, kardeşleri, enişteleri ve yeğeleriyle etrafı gayet kalabalıktır. Dinamik ekibiyle fabrikamızı yeniden işletmeye açmış ve teşebbüsünü her an genişletmektedir. 

Nihayet Dr. Dursun 
BALCI 3 Nisan 1991 tarihinde fabrikayı Kadir Mısır oğlu'ndan satın almıştır. 
Kısmen krediyle karşılanan satış meblağının ipotekler- den arta kalan kısmıyle 
UKAZ Markentıg GmbH. 
ile Sebil-Türk Fleischwaren Fabrikation GmbH'- dan ayrılmak isteyen ortakların hisselerini ve Kadir Mısıroğlu'dan her hangi bir surette para vermiş olanların alacakları karşılanacaktır. 
Ancak noter marifetiyle yürütülen muamelelerin ikmali için asgari 6 haftalık bir zamana ihtiyaç vardır bu sebeple toplantımız 19 Mayıs 
1991 Pazar Günü yapılacaktır. Bu toplantıda tesbit edilecek ayrılmak isteyen ortakların hisseleri, Mayıs sonuna kadar tasfiye edilecektr! 

Diğer taraftan af mahiyetinde cezaların tecili namiyle bir kanun çıkma ihtimali belirdiğinden Kadir Mısıroğlu'nun on bir yıldır gidemediği vatanına gidebileceği düşüncesiyle geç bir tarihe konulmuştur. Bu müddet zarfında bize göste- 


rilmiş olan tevvecüh ve ihtimalin hazasıyle teselli bulmaktayız. 

Diğer taraftan defaatle ifade etmiş olduğmuuz üzere bazı ortaklarımız bize mektup yazmakta bu mektuplara şahsi cevaplar beklemektediler. Bekledikleri cevabı alamadıklarından üzülmekte ve bazan da sinirlenmektedirler. Halbuki başlangıçtan itibaren belirtmişizdir her gün birçok mektup alan umumi organizötörümüz 


. Kadir Mısıroğlu'nun bunla- 


ra teker teker ve şahsen cevap vermesi imkânsızdır. Bu bakımdan gazetemizdeki beyanlarımızla iktifa oluncaktır Bu husu bir kere daha hatırlatmakta fayda mülahaza etmekteyiz. 

Hisselerini talep. etmeyerek mevcut eski şirketlerimizde devam edecekler olanlarla 

a) Emlak işleri 

b) Tekstil 

d) Döner arabaları ve hazır döner dağtımı... 
gibi ticari faaliyetlere devam 


edilecek ve bunun tafsilâtlı programı bahsi geçen toplantıda açıklancaktır. — « 

Buna ilâveten fabrikamızın geniş arsa üzerinde bir câmi ve konferans salonu inşâsı plânlanmıştır. Burada her hafta sonu konferanslar ve çeşitli dershanelerce yürütülecek eğitim faaliyetleri- ne devam olunacaktır! 
, Bu maksatla "Kültür ve 
İktisat Cemiyeti" adiyle bir cemiyet kurulacak ve burada islami neşriyât yapacak bir yayın evine "Sebil Verlag" 
Tesis olunacaktır. 

Yeni ticari ve fikri faaliyet programımızda hakkında 


geniş bilgi almak isteyen 


kardeşlerimizin yukarıda bahsi geçen toplantımıza behemehal teşrifleri müsterhemdir. | 

Ticarette kâr zarar kardeştir. Köln'deki evlerden zarar ettik diye,ticari ve fikri bir câmiâ oluşturmak yolundaki azmimizden dönecek değiliz. ALLAH VAR KE- 
DER YOK.! 
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arapça bir metin için de mevzubahs değildir. Kıyâmet, türkçe bir sözün Kur'an alfabesiyle tab olunmasından doğmaktadır. Bununsa bizi maziden koparmak “.naksadından başka birşeyle izah edilemeyeceği aşikardır. 

Nesiller arasındaki kütür kopukluğunun bir numaralı 
| amili bu inklâptır. Biz lâtin 
harfleri kaldırılsın demiyoruz, sadece İslâm harfleri üzerindeki "yasak bertaraf edilsin" demekten ibaret masümâne bir arzuya kulak tıkayanlar demokrat ve insan haklarına hürmetkâr olduklarını elbette iddia edemezler. Şu kadar seneden sonra hâlâ Islâm harfle- 
| rinden korkuluyorsa bu kema- 
| list inkılâpların çürüklüğünün 
| taraftarlarınınca da kabul edil- 
i diğini göstermez mi? Eğer öy- 
| - leyse, bu değişiklikler ister yapılsın, ister yapılmasın Türk Milletinin tarih şuuruna ve orijinal şahsiyyetine ters düşen bu 
| batılı devam ettirmeye kimse- 
| nin gücü yetmeyecektir!.. Zira 
| sosyal hadiselerin de tâbii 
olanları gibi tâbi olduğu ve değiştirilemez birtakım kanunlar vardır. Bu kanunlar kendilerine ters bir yolda yürüyenlere kudret ve müessiriyetlerini er geç kabul ettirirler. 

Bu vesileyle düzeltilmesi gereken hususlardan biri de Şapka Kanunu'dur. Bu kanuna göre her Türk vatandaşı şapka 

“giymeye mecburdur. Yani açık baş gezmek hususundaki alışyi kanlık bile suç teşkil etmektedir. 

Filhakika hem harf inkılâbı ve hem de şapka hakkındaki kanun müeyyidesizdirler. Yani bu kanunları ihlâl edenlere karşı yapılabilecek olan şey inzibati tedbirlerden ibaret kalmaktaydı. Bu sebebledir ki 
| TCK'nin valilerin vazife ve selahiyetlerine dair mahsus maddesine bir ilâve yapılarak her iki kanun da müeyyidelendirilmiştir. Müeyyidesizliklerine 
| rağmen bilhassa şapka kanuna 
muhalif hareketler devlete isyan suretinde gösterilerek binlerce insanın asıldığı, Hamidi- ye Kruvazörü'nün gönderimesiyle Rize vilayetimizin topa tutulmuş olduğu malumdur. 
Bugünse tatbikatta şapka fiilen ortadan kalkmış ve bu ka- 


ğiz. Sonra da mutlaka İslâm harfleriyle izah ve isbatı gereken hususlar için matbaamızda bu harflerin bulunmaması yüzünden, mes'eleyi İslâm harfleriyle tenkid ve tahlil etmiş eski bir makâlenin bir kısmını aynen ve klişe olarak sütunlarımıza geçireceğiz. Bu süretle ancak İslâm harfleriyle gösterilmesi mümkün olan yanlışlıkları da ortaya koymuş olacağız. Önce sadece lâtin asıllı yeni harflerle okur - yazar olanlara sırf bu otermektedir. 
harflerle izahı mümkün olan hususları gösterelim: 

1. Türkçe'de "N" sesine tekabül eden biri kalın diğeri ince telâffuz edilen iki ayrı ses vardı. Bunların kalını İslâm harfleriyle "sağır kef" denilen harfle yazılırdı. Meselâ: "son" kelimesinde olduğu gibi. ince "n" sesi ise "nun" harfiyle gösterilirdi "sen" kelimesinde olduğu gibi. Lâtin asıllı yeni alfabede bu incelik feda edilmiştir. Zira her iki ses için de, aynı harf kullanılmaktadır. Bu sebepledir ki; kelimeleri, doğru telâffuz eden birinden bizzat işitmedikçe ve bu hususta gerekli kulak terbiyesini kazanmadıkça gerektiği şekilde konuşmak mümkün değildir. Nitekim cumhuriyet nesilleri bu iki sesin mevcüd olduğu telâffuz edememektedirler. Dikkat edilirse burada zikrettiğimiz misallerin ikisi de Türkçe kelimelerdir. Bir de Arapça asıllı kelimeler ele alınırsa, mes'elenin vehâmet ve ciddiyeti daha da artmaktadır. Şöyle ki: "Ayın" ve "elif" harfleri arasındaki telâffuz farkı da ortadan kalkmıştır. Halbuki bu, yalnız telâffuz bakımından değil imla ve - çoğu kere mânâ itibariyle debirçok karışıklıklara meydan vermektedir. Mesela elifle yazılan "âli" alete mutealli demek iken, ayınla ya- vam ettim: zılan âli" yüce, ulvi gibi mânâlara gelmektedir. 
telâffuz farkından kat'annazar bu iki kelime lâtin asıllı yeni harflerle yazıldığı anda, hangi mânâya hamletmek gerektiğini keşfetmek cidden müşkül olmuştur. 
Bu hususta verilebilecek misaller nâmütenâhi çoktur. 
Biz, bir başka misâl daha zikrederek lâtin harflerinin saydın." 
Türkçe'ye irâs eylediği diğer bir mazarraâta geçeceğiz 


LALI 


ÂTİNHAR 


Türkçe'yi imlâ ve telâffuz bakımından anarşiye sürükleyen darbelerin başında "Hari inkılâbı" gelir. - 

Harf inkılâbı, Türk Dili'nin asırlar içinde kazandığ ses hususiyetlerini muhafaza gayreti gütmeyen, ilmi liyâkati olmayan, fakat sadece inkılâb taassubu İtibariyle birinci Reisicumhur'un teveccühünü kazanmış bulunan bir hey'et marifetiyle ve alâlacele gerçekleştirilmiştir. Bu yüzden pek çok eksikleri ve kusurları mevcuttur. Bunların Türkçe'ye tesir edenlerini, önce 


kelimeleri lâyıkıyla 


İslâm harflerinde bugünkü "s" ye tekabül eden üç ayrı harf vardır. Bunlar; "sad, sin ve peltek se" dediğimiz harflerdir. Bu üç harfin telâffuzu da birbirinin aynı değildir. Bir kelimenin bunlardan herhangi birisiyle 


nun demode olmuştur. Tıpkı 
"26 Teşrinisâni 1934 tarihli ve 2590 sayılı efendi, bey,paşa gibi lakab ve ünvanların kaldırıldığına dair kanun" 
gibi 

Çoktan fosil haline gelmiş 


yazıldığı takdirde çoğu kere mânâsı da değişmektedir. 
Mesela: "asar" kelimesi "sad'"la yazıldığı zaman "asırlar" manasına geldiği halde "peltek se" ile yazıldığın- da "eserler" mânâsını ifade etmektedir. Bunun gibi "zı, ze ve dat"hartleri için de yeni alfabede sadece bir zavallı "2" harfi kulanılmış ve bütün bu harflerin gördüğü vazife ona yükletilmiştir. Bu yüzden lisânımızda müslümanlığımızın tabil bir neticesi olarak yerleşen binlerce kelimeyi doğru telâffuz etme ve yazmak imkânı İslâm yazısını bilmeyenler için kısaca hülâsa edece- adeta tamamen kaybolmuş bulunmaktadır. Harf inkilâbını yapanlar esasen menşei Kur'an olan bütün bu kelimeleri ortadan kaldırmayı daha o zaman planlamış bulunduklarından kabul ettikleri yeni alfabenin bu mahzurlarını kaale almamışlardır. Gerçekten harf inkılâbını yapan hey'ete dahil bulunanlardan Yakup Kadri Karaosmanoğlu bu husüsu bizzat ve açıkça ortaya koymakta ve bu inkılâba hâkim olan zihniyeti gös- 


“Harf mes'elesinden sonra bir de imlâ mes'elesi ile karşı karşıya kaldık. Gerçekten bu güçlüğü Ahmed Cevad'ın müşkülpesentliği, daha doğrusu ilmi titizliği büsbütün zor bir hale sokmuştu. Meselâ eskiden mazi sigaları "d"harfi ile nihâyet bulurdu. Gitmişdi, gelmişdi gibi.... O ise, hayır diyordu bunların doğrusu gitmişti, gelmişti şeklinde olacaktır. Bu durum, bizde isyan duygusu üyandırıyordu. Çünkü, diyordu, alfabede yalnız sesli ve sessiz harf yok, bir de şiddetli harf var. O şiddetli harften sonra gelen "d"ler "f" olacak. O şiddetli harflerden biri de "ş" dir. Bunun için de "ş" den sonra gelen "d"ler "#" olacaktır. Sonra sıra bizim isimlerimize geldi. O zamana kadar "b"ile biten isimlerin sonu da 'p" olacaktı. Meselâ benim ismim "Yakub" dur. İlle de bunu 'p"ile yazacaksın dediler. Ben tabii buna razı olmuyorum, değiştirmem diyorum. Oradan kan ter içinde doğru Atatürk'e girdiyoruz. Çünkü o, müşküllerimizin halli için bizim hocamız. 

"- Gider gitmez; efendim dedim, bir de benim mes'elem çıktı. Atatürk nedir o mes'ele? diye sorunca: 

"- İsmimi Yakup yapmak istiyorlar." dedim. Ve de- 


"- Benim ismim bir defa beynelmileldir, her yerde "b" ile yazılır. Tevrat'ta Jacob diye geçen bir isimdir. 
Kur'an da geçen bir isimdir. Yakub Süresi vardır." 

Bunun üzerine Atatürk gülerek dedi ki; 

"-A be birader, sen de beynelmilel bir isim alma- 


Baktım ki, büsbütün Yakub'u hatta "p'yi bile kaybedeceğim, "pekiyi" dedim. (Bkz. Mustafa Baydar- Zoraki Diplomatın Dedikleri, Cumhuriyet Gazetesi 13 
Aralık. 1970 tarihli nüsha) 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bulunan bu gibi mevzuatı düzelterek muâsır insan hakları seviyesine gelmek yolunda sağlam bir adım atılmadıkça 
163. maddenin tâdili bir aldatmacadan ileriye gitmeyecek- 


İN 


Devamı 11. Sayfada 
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1954 yılında İstanbul'a geldigimde ilk tanıdığım, cehpemizin faal elemanlarından biri de Mehmed Emin Alpkan'dı. Fazla yaşlı ve tecrübeli, hatta gerektiği kadar okumuş da görünmemesine rağmen sohbet ve toplantılarda en son ve kestirme hükmü vermesiyle temayüz etmiş ve hepimize "Ağabey"liğini kabul ettirmişti. O zaman biz gençlerin kendilerinden feyz almaya ve dava şuuru ile beslenmeye çalıştığımız belli başlı isimler vardı. Bunların kimisi Ali Fuat Başgil hocamız gibi "Ordinaryüs Profesör" ünvanlı, kimisi de Necip Fazıl Kısakürek ve İsmail Hami Danişmend gibi fikri 
, otoritesini kabul ettirmiş meşhur kimselerdi. Bunlar yanında Mehmed Emin Alpkan hiçbir farik ve mümeyyiz vasıf taşımıyordu. 
Böyle olduğu halde meşhurlardan birinin sohbetinden döndükten sonra, kendi aramızdaki kıymetlendirmede o, en doğru değerlendiremeyi yapar; yanlış ve eksikleri gayet basit ve açık bir surette ortaya koyardı. Bu adeta Yunus'un kolayca söylenebilecek gibi görünen "Sehli-i Mümteni" denilen imkansız derecede sade, basit ve kolay ulaşılabilir gibi görülen hükümlerdi. | 
Dikkat ettikçe Mehmed Emin Alpkan'ın milletimizin tarih şuuru mirasından nemalanan ve berraklığı inkılâb sadmeleriyle bulundırılamamış olan bir kaynaktan nebean eden his ve fikirleri ortaya koyduğunu farketmişimdir. O, bozulmamış halktandı. Gerçeği en kestirme yoldan görür ve ananevi halk üslubuyle ifade ederdi. Şahsi hiçbir işi yok muydu? Elbetteki vardı. Lâkin biz o'nu şahsi bir dert ve davasının peşinde koşarken hiç görmedik. Gençliğinde bakkallık yapmış. O nasıl bir bakkallıkmış ki merhum Serdengeçti Osman 


Yüksel O'nun hayatının bu safhasını ima ederek kendisine "milli bakkal" diye takılmaktan zevk alırdı. 

Daha sonraları medâr-ı mâişet olmak üzere kurduğu küçük matbaanın bir tekkeden farkı yoktu. 
Herkesin derdiyle dertlenir, etrafında toplanan gençlere istidadlarna göre istikâmet vermeye çalışırdı. Bunların hepsi de yüksek tahsilli kimseler oldukları halde merhum Mehmed Emin Alpkan'da kendi fikri sermayelerini aşan bir muhtevayı kolayca kabullenerek O'nun etrafında pervaneleşirlerdi. 

Her milliyetçi - mukaddesatçı faaliyetin içinde o vardı. Varlığıyla adeta aklıselimi temsil etmekteydi. O'na danışılmadan yapılan her iş hatalara vücud vermekten kurtulamazdı. İsa Yusuf Alptekin uzun ve meşakkatli bir yolculuktan sonra Türkiye'ye iltica ettiğin- de havaalanındaki ilk karşılayıcıları arasında ensesine kadar uzun saçlarıyla o'nu görmüştük. Böyle mühim ve protokol çapında hadiselerden imanlı bir gençin evlenmesine kadar cephe için bütün faaliyetlerde O'nun kendine has rolü oynaması tabii addedilir ve yoklugu yadırganırdı. 

27 Mayıs İhtilâli hengamında 
çalıştırmakta olduğum yurtlardan biri de Yıldız Posta Cadesindeydi. 
O'nun gecekondu olan evi de bu yurda çok yakındı. Asıl gece gündüz beraberliğimiz bu devreye rastlar. Evinin bir odası çepeçevre kitap doluydu. Bunların yüzde doksandokuzunu okumadığ muhakkaktı. Lâkin pek çok dikkat etmezseniz bunu anlayamazdınız. 
Çünkü yeri gelir söylediği bir cümleyle yüzlerce kitabı hülasa ederdi. O adeta bütün bu yazılanların özü olan Kitab-ı Kâinat'ı okumuştu. Hayat ve hadiseleri 
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Pİ 


HAFTADA BİR Zaman 


MEHMED NİYAZİ 


Bir Çınar Devrildi 

“Her nefis ölümü tadacaktır" buyuruluyor; amenna ve saddakna. 
Bir ünlü yazar, “Rabbim ya bana beynim yerine bir yürek, yahut da yüreğimin yerine beyin verseydin ne olurdu" diye yakarışta bulunuyor. İnsan idrak ediyor, fakat yüreği kabullenemiyor... 
© Öğrencilik yıllarımızda Milliyetçiler Derneği bizim okulumuzdu, gidamızı oradan alırdık. Çemberlitaş'ın karşısında, şimdiki Birlik Vakfı'nın olduğu yerde, bir odadan ibaretti. Hacmiyle feyzi ters orantılıydı. 
Nice genel başkanlar, bakanlar, milletvekilleri, öğretim üyeleri, eli kalem tutanlar oradan yetişti. Türkiye'deki mücadelede bu gün ağırlık milli kimlikten yana basıyorsa, bunda Milliyetçiler Derneği'nin payı az değildir. 

Necip Fazıl, Nureddin Topçu, Mümtaz Turhan gibi değerlerimizi esas alıp, fikir üreten kalem erbâbı, ilim adamlarımız var idi ise, bu değerleri yaşayan, bu fikirlerin kavgasını veren bir de Mehmed Emin Alpkan ağabeyimiz vardı. İdrake sığmayan ferasetiyle yaklaşan olayları sezer, insanların karekterini okur, bizlere ışık tutardı. Zaman zaman bunalınca, akademik kariyerli bir ağabeyimiz gaf yapınca, "Ben ki yirmi dokuz harfi yanyana getiremeyen bir kişi olarak" diye söze başlardı. 

Mehmed Emin ağabeyimiz okullardan üniversite kürsülerinden değil, hayattan geliyordu. Acımasız hayat, Allah'ın verdiği ahlâk ve fazile-. 
ti pek çok insanda törpülerken onda kuvvetlendirmiş, hiçbir menfaatin bükemiyeceği şahsiyete onu kavuşturmuştu. 

O, Çin Seddi'nden Viyana kapılarına kadar yayılan kardeşlerimizin, "Allah" diyen bütün Müslümanların endişesini duyar, gelecek nesillere kurulan tuzakları hissederek çırpınırdı. Bu uğurda açılan bütün bayrakların altında yer aldı. Siyasete girmedi; fakat siyasilere yol gösterdi. 
Düşünen Adam, İnsan ve Kâinat dergilerinde; Bâb-ı Âli'de Sabah, Orta-Doğu, Türkiye gazetelerinde büyük hizmetler yaptı. Bizim Anadolu gazetisini bizzat çıkardı. 

Gazeteler, çağdaş aydınlar (1), devletin kurumları komünizmi milletimize kurtuluş yolu olarak gösteriyorlardı. Yüksek öğrenim yuvalarımızda komünist olmak moda haline gelmişti. Milli Türk Talebe Birliği olarak komünizmi tel'in mitingi yapmaya karar vermiştik. Muhafazakar maotife sahip hükümet açıkça bir şey söylemiyordu ama şer cephesin- den ürktüğü için el altından mitingi önlemeye çalışıyordu. Fakat biz mitingi yapmaya kararlıydık; evvel Allah arkamızda Mehmet Ağabeyimiz vardı. 

Bursa'da şekerci Kamil ağabeyimiz mehter takımını getirdi. İsa Yusuf Alptekin büyüğümüzün önderliğinde Doğu Türkistanlılar milliikıyafetlerini giymişler, ellerine de idrak sahibi herkesin gözünü yaşartacak bir döviz almışlardı. "Bize bakın, ibret alın" .... ve yüzbinlerle ifade edilebilecek miting başladı. 

Bizleri el altından tehdit eden hükümet erkânına cevap olsun diye Mehmed Emin ağabeyimiz mehterin önünde yürüdü. Eski bir paltonun içindeki güçlü şahsiyeti yüzbinlere siper olmuştu. 

Bir avuçtuk, ama cihanla görülecek hesabımız vardı. "Nur topu" gibi bir medeniyet yere serilmiş, cihangir inilletin bütün değerlerine haçlı ruhuyla saldırılıyordu. Batı'dan şüphe etmek ihanetti. Kavga ulu milletin hariminde cereyan ediyor, rüzgarların en kahredicisi estiriliyordu. O zaman konuşmak ne kadar zordu; hele Mehmed ağabey olmak ne kadar imkansızdı. v 

Bayram geldi; Yıldızdaki ahşap evine ayaklarım beni götürmedi. 
Yenge hanım, çocukları Latif, Kürşad ve diğerleri beni bağışlasınlar. 

Sen hepimizin Oo“ O ağabeysiydin; ama İrfan Atagün, Ömer Öztürkmen, Ergun Göze ağabeylerimiz sana daha yakındırlar. Acımı duydukça, Rabbim'in onlara sabır vermesini diliyorum. 


Nur içinde yatasın; benim kahraman ağabeyim. 
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öyle bir değerlendirişi vardı ki; bu fıtri sermaye ile o biraz okumuş olsaydı cephemizde emsaline nadir rastlanılan bir kimse olurdu. Lâkin ne gam!... O şöhret peşinde değildi ki. "Horasan Erleri" gibi eserini gönülden gönüle nakletmekle bahtiyar oluyordu. | 

Vatandan uzak kaldığım on sene içinde Dağıstan arslanı İman Şamil'in ilim ve nezaket abidesi torunu Said Şamil Bey'den Şeyh Mehmed Zahid Kotku Hazretleri'ne kadar kimlerin ölümünü duymadım ki. Kimlerin ölümüne gurbet merâretiyle karışmış gözyaşlarımla ahu © vâh.etmedim ki. Bu kafileye bir de Mehmed Emin Alpkan ağabeyimiz katılacak-MIŞ... 

Mevlâ nasib edip vatanı azizime dönebilsem herhalde kendimi "Eshâb-ı Kehf" gibi gurbettekinden daha fazla garip, yal- 


kalabalık bir. lik” iştirakiyle kılındı. Tayyar ka ın kıldırdı. | lirken diğer E i telgrafla başsağlığı dilediler, nız ve kimsesiz hissedeceğim. Aşinalarımın pek çoğu kavuşmak nasib olmadan 


ahirete intikal ettiler. Boşuna 


"Gidip de gelmemek var, © 
" Gelip de görmemek var" dememişler. Mehmed Emin Alpkan İslâm davası- ın önceki gün Fatih Camil'nde kılınan nın garip ve mahzun zamanlarında bile | katıldı. namazına kalabalık bir topluluk ümidini kaybetmeyerek etrafında topla- | 6 Diyanet İşleri eski Başkanı Tayyar Alti- 


v , kulaç'ın kıldırdığı cenaze namazına, Gananlara şevk ve heyecan dağıtan bir meşa- zetemizin Sahibi ve Genel Yayın Müdü- TÜRKEŞ'DEN BAŞSAĞLIĞI leydi. O, ufüli anında bu meşalenin kırık rümüz Dr. Enver Ören İle MÇP Genel Mehmet Emin Alpkan'ın cenazesine katılmak için uçakla Ankara'dan gelen MÇP Ge- bir aynada görüntüsü binlere yükselen bir 


Başkanı Alparslan Türkeş ve çok sayıda (nel Başkanı Alparslan Türkeş, Gazetemizin Sahibi ve Genel Yayın Müdürümüz Enver tecellisine şahid olduktan sonra ebediyete 


Mehmet Emin Alpkan' ın cenaz9 namazı dün Fatih Camlı" 'nde oldukç ği cenaze namazına MÇP Genel Başkanı Mipimler Türkeş, bizzat kati- 


Yakalandığı amansız kanser hastalığın- , dan kurtulamıyarak vefat eden büyük Türk Milliyetçisi Mehmet Emin Alpkan'- 


Eski tabirle milliyetçi mukaddesatçı cephenin ağabeylerinden, davamızın bugüne nazaygn çok ga- 


seveni katıldı. Ören'e başsağlığı diledi. (Fotoğraf: Ercan Seki) intikâl eden millet evlâtlarından biri oldu. 
, Mevlâ engin rahmet ve mağfiretine müstağrak kılsın! Amin! 


rip olduğu zamanlardaki hizmetkarlarından Mehmed Emin Alpkan da her fani gibi sayılı nefeslerini tamamlayarak bu alemden göçüp gitmiştir. Yukarıdaki klişede 2 Temmuz 1990 tarihli Türkiye Gazete- 


Kadir dn ei sinde yer almış, bulunan cenaze merasimini görüyorsunuz. Mevlâ rahmet eyleye!.. 


LÂTİN HARFLERİNİN MAZARI 


Baştarafı 9. sayfada 
Bu tefrikada harf inkılâbı çalışmaları üzerinde son derecede câlib-i dikkat hatırâlar nakleden Yakub Kadri Karaosmanoğlu bu inkılabın Türkçe'ye üzerinde durduğumuz harf eksiklikleri sebebiyle verdiği zararları M. Kemal Paşa'nın bile kabul eylediğini gösteren şu beyanda burlunmaktadır. 

... Bu gezisinden dönüşünde Atatürk dedi ki, birşeyi değiştirmeye mecburuz.Biliyorsunuz eski yazıda "ha" vardır, "hr 

. vardır. “Hı"yı nasıl okuyacağız? Avrupa'lılar bu maksadla "ha"nın yanına "k"harfini ekliyor. Atatürk, bunu kabul ettirememiş gittiği yerlerde. Efendim o, da "ha"bu da "ha" demişler. Gerçekten Türkçe'mizde 

"hı" pek bariz değildir..." (Bkz: aynı gazete) 

2. Latin asıllı yeni alfabede bu harf eksiklikleri bazı kelimelerin birbirine karışmasından başka tamamen ters manada telâkkisine (osebep olacak derecede telâffuz hatalarına meydan vermektedir. 

Meselâ: "helâk" kelimesinden gelen "hâlik" 

ile "halk" kelimesinden gelen "hâlik" kelimeleri yeni alfabe ile ayırd edilir bir şekilde yazılamamaktadır. Halbuki bunların bi- 


ATL 


risi yok edici diğeri ise var edici manasındadır. Bu hata İslâm harflerindeki "kar" ile "kef" arasındaki farkın ihmalinden doğmuştur. Halbuki bu ihmal bizzat inkılabın kendisini de gayet çirkin bir manada istimâl edilir bir hale sokmuştur. Gerçekten kelb" kökünden gelen ve "köpekleşmek' demek olan "inkilap" kelimesi yeni nesillerce "inkılâb" yerine bol bol kullanılmaktadır. 

Bu, "kef" ve "kaf" harfleri arasındaki farkı kaale almamak bugünkü nesilerin Türkçesinde çok vâhim hatalara yol açmıştır. Gerçekten bir "kaanun"kelimesini "kânun" dan ayırdetmek imkansız olmuştur. Bunu iki "a" harfi kullanarak yazmak da doğru olmadığına göre "k" den sonra gelen "a" harfini incelttiğimizde ortaya başka bir kelime olan "kânun" çıkmaktadır. Zira, bu işaret "kaf" harfini "kafa çevirmektedir. Bu sebepledir ki; dini metinlerde sık sık geçen ve "söyledi, buyurdu" manasınad kullanılan "kaale" kelimesini latin harfleriyle yazmak asla mümkün değildir. 
Türkçemizde "kale" Arapça'nın 'kala'sı yerine kaim olarak mevcud bulunduğuna ve "kaale almak" tabirinde geçtiği diğer bir kelime daha bulunduğuna göre, gelin de 


siz işin içinden çıkın bakalım!.. 

Misaller saymakla ve göstermekle bitmez. Ancak, şu kadarını söyleyelim ki,; bu harf inkılâbı alâlacele yazıplmamış olsaydı bile bu hataların çoğunu bertaraf etmek yine de mümlkün olmazdı..Çünkü İslâm harfleriyle yapılmış metinleri ekseriya ken- 


di lisanlarında ve tabiatıyla lâtin harfleriyle . 


yazmaya çalışan müsteşrikler (o yani Şarkiyât alimleri de ilmen "transkripsiyon" denilen bir usülü tatbike mecbur kalıyorlar. 
Bu usülde İslâm harflerinin hususi telâffuz inceliklerini göstermek için yüzlerce ayrı şekil ve işaret kullanmaktadırlar. Bu ise, İslâm harflerini okumaktan çok daha güç olmaktadır. Demek ki; latin harflerinin Arapça kelimeleri ve bu lisandaki ses hususiyetlerini karşılamaya tabiaten istidadı yoktur. 

Velhâsıl latin asıllı yeni alfabe, genç nesilelr için kelimeleri doğru telâffuz eden birinden duymadıkça onların ses hususiyetlerini gerektiği gibi telâfftuz edebilme imkanını büsbütün ortadan kaldırmış ve Türkçe'yi âhenksiz bir lisân haline getirmiştir. 

3. İslâm harflerinde "hemze"ile gösterilen ses inkıtaları da lâtin asıllı yeni harfler- de kaybolmuştur. Bugün "me'mur, te'lif, te'min, te'sir" gibi kelimeleri doğru telâffuz eden hiçbir gence rastlanılamamaktadır. 

Bu ses inkıtaları İslâm yazısında bazan "ayın" harfiyle de karşılanırdı. "Mi'de, ta'mir, ta'mik" gibi. 
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Menşei Kur'an oları ve lisânımıza İslâm ve iman zaruretiyle girmiş bulunan bu gibi kelimelerin genç Cumhuriyet nesillerinin ağızlarındaki telâffuz şekillerinin, aramızda yaşayan gayrimüslimlerin telâffuzlarından hiçbir farkı kalmamıştır. Gerçekten "mi'de"yi o "mide" "te'sir"i o "tesir", "me'mur"u "memur" şeklinde ve ilh. 
telâffuz eden hatta az çok okumuş yazmış genç Türklerin güzel Türkçemizi telaffuzla- 


“rı yürekler acısı bir sefâlet manzarası ar- 


zetmektedir. : 

Bu mes'eleyi İslâm harflerini bilmeyenlere bundan daha mufassal ve müdellel bir surette izah imkanı- bugünkü alfabe ilemaalesef mümkün değildir. Bu itibarla mes'eleyi bir de İslâm harflerin bilenler için eski bir makâlenin bir kısmının aynen iktibası ve klişesinin derci suretiyle ortaya koymak istiyoruz. Bu makalenin sahibi, son Osmanlı Şeyhülislâmlarından Mustafa Sabri Efendi'dir. Türkiye'de İslâm harflerinin kaldırıldığı sırada Yunanistan'da bulunan ve orada Türkiye'deki "dini imha" hareketine karşı mücadele bayrağı açmış olan merhum "Yarın" isimli küçük bir gazete çıkarıyordu. Bu gazetede harf inkılâbına temasla onun İslâmi menşe'li kelimeleri okunup anlaşılmasına irâs eylediği vâhim zararları şu suretle dile getiriyordu: 
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| BoyramYlmaz 


GOETHE'DEN 
SEÇME 
ŞİİRLER 

Kıyâmet günü sura üfürülünce, 

Dünya hayatı sona erince, 

Hesap vermekle mükellefiz 


Ağzımızdan çıkan her faydasız söze. 
HA, Sh.301. 


Kendine iyi bir hayat mı kurmak istiyorsun? 
Geçmişi hiç dert etmiyeceksin, 

En küçük şey senin canını sıkmak ister, 

, Sense hep gününü gün edeceksin. 

En önemlisi, kimseden nefret etmeyip, 


Yarını Allah'a bırakacaksın. 
HAL, Sh. 319. 
Babamdan, hayatı 
Ciddi sürdürmenin esasını, Anacığımdan şen tabiatı ve 
Hayal kurma zevkini aldım. 
HALI, Sh. 320. 


Beni sadece eğerimin üstünde kabul edin! 
Sizler evlerinizde ve çadırlarınızda kalın! 

Ve ben bütün uzaklara sevinçle at koştururken, Külahımın üstünde sadece yıldızlar var. 


Rabbim yerleştirdi yıldızları Biz kullarına kandil olsun diye Böylece bakarsınız göklere Dolarak ruhunuza zevk ve neşe. 
HAZ,Sh.9. 


Doğu da Allah'ındır! 

Batı da Allah'ın! 

Kuzey ve Güney sahası 

Sulh içindedir O'nun kudretiye. 


O, tek "Âdil" olan, 

Hak olanı istiyor herkes için. 
O'nun yüz isminden biri de "El-ÂdI" Bu yüce isim çok yüceltilsin! Âmin. 


Dalâlet beni şaşırtmak ister; 

Sen şüphelerimi dağıtmasını bilirsin. 
Amellerimde ve şiirlerimde 

Sen yoluma istikâmet verirsin. 


Nefes almada iki çeşit lütüf vardır: Havayı içine çekmek, onu boşaltmak. 
Birisi sıkar, öteki ferahlatır; Hayat da öyle harika bir karışımdır. 
Allah'a şükret, seni sıktığı zaman, Şükret yine seni rahatlattığı zaman. 
HA2,5Sh. 10. 


Çılgınlıktır herkesin her hususta 

Kendi şahsi görüşünü övmesi! 

Eğer, İslâm teslim olmaksa Allah'a 

Öyleyse hepimiz yaşayıp ölmekteyiz İslâm'da. 
HA 2, Sh. 56. 


Kilisenin midesi büyüktür 
Bütün memleketleri yiyip bitirdi, Yine kendine gelemedi. 
Sevgili hanımlar, yalnız kilise Haram olan malı hazmedebilir. 
HA3,Sh. 091. 


Tevekkül nedir? 
Cevap: Allah (c.c.) bizden daha güçlü ve daha alimdir; bu sebeple bize dilediğini yapar. 

HA 12, Sh.377. Nr.84. 


Çok şeye katlanabilirim. Kötü şeylerin çoğuna 

Allah'ın bahşettiği sabırlı bir kalble dayanırım. 

Zehir ve yılan gibi pek az şey zıddıma gider. 

Yani dört şey: i 

Tütün dumanı, tahta kurusu, sarmısak ve, Haç GATI,sSh.235. 


Servet kaybettiysen, az şey kaybetmişsin! 
Aklını başına alıp çabucak Yenisini kazanmalısın. 
Şerefini kaybettiysen, çok şey kaybetmişsin! 
Şöhret kazanmak zorundasın, Etraf başka türlü düşünecektir. 
Cesaretini kaybettiysen herşeyi kaybetmişsin! 
Keşke doğmamış olsaydın, daha iyiydi. 

GAZ, Sh. 390. 


Ve kendini bilen 
Rabbini bilir. 
AA3,S5h.15, Nr. 147. 


AUSGEWAHLTE 
GEDICHTE VON 
GOETHE 


WARNUNG 

Am jüngsten Tag, wenn die Posaunen schallen, Und alles aus ist mit dem Erdeleben, 

Sind wir verpflichtet, Rechenschaft zu geben Von jedem Wort, das unnütz uns entfallen. 
HA1,5.301. 


LEBENSREGEL 

Willst du dir ein hübsch Leben zimmem, MuBt dich ums Vergangne nicht bekümmem; Das wenigste muB dich verdriefen; 

MuBt stets die Gegenwart genieBen, Besonders keinen Menschen hassen 

Ünd die Zukunft Gott überlassen. 


Ha 1,S.319. 
Vom Vater hab' ich die Statur, Des Lebens ernstes Führen, 
Vom Mütterchen die Frohnatur 
Ünd Lust zu fabulieren. 
i ÖHAL,S.320. 
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FREISINN 
LaBt mich nur auf meinem Sattel gelten! 


“Bleibt in euren Hütten euren Zelten! 


Und ich reite froh in alle Ferne, Über meiner Mütze nur die Sterne. 


Er hat euch die Gestirne gesetzt Als Leiter zu Land und See, Damit ihr euch daran ergetzt, Stets blickend in die Höh! 
HA2,S.9, 


TALISMANE 

Gottes ist der Orient! 

Gottes ist der Okzident! 

Nord - und südliches Gelânde Ruht im Frieden seiner Hânde. 


Fr, der einzige Gerechte, 
Will für jedermann das Rechte. 


 Sei von seinen hundert Namen 
- Dieser hochgelobet! Amen. 


Mich verwirren will das Irren; Doch du veiBt mich zu entwirren. 
Wenn ich handle, wenn ich dichte, Gib du meinem Weg die Richte. 


Im Atemholen sind zweierlei Gnaden: 

Die Luft einziehn, sich ihrer entladen, 

Jenes bedrângt, dieses erfrischt; 

So wunderbar ist das Leben gemischt. 

Du danke Gott, wenn er dich prebt, 

Und dank' ihm, wenn er dich wieder entlâBt. 
HA2,5S.10. 


Narrisch, daB jeder in seinem Falle Seine besondere Meinung preist! 
Wenn İslâm Gott ergeben heiBt, Im İslâm leben und sterben wir alle. 
HAZ, 5.56. 


Die Kirche hat einen guten Magen, Hat ganze Lânder aufgefressen, Ünd doch noch nie sich übergessen; Die Kirch' allein, meine lieben Frauen, Kann ungerechtes Gut verdauen. 
HA3,S.9I. 


Was ist praedestinatio? 
Antwort: Gott ist machtiger und weiser als Wir; drum macht er es mit uns nach seinem Gefallen. 
Ha 12,5.377, Nr.84. 


Vieles kann ich ertragen. Die meisten beschwerlichen Dinge 
Duld ich mit ruhigem Mut, wie es ein Gott mir gebeut. 
Wenige sind wir jedoch wie Gift und Schlange zuwider 
Viere: Rauch des Tabaks, Wanzen und Knoblauch und 
GA1,5S.235. 


Gut verloren - etwas verloren! 

Muğt rasch dich besinnen 

Ünd neues gewinnen. 

Ehre verloren - viel verloren! 

MuR8t Ruhm gewinnen, 

Da werden die Leute sich anders besinnen. 
Mut verloren - alles verloren! 


Da wöâr es besser, nicht geboren. 


GAZ2,5.390. 


Und wer sich selbst erkennt Erkennet seinen Gott. , AA3,S.15, Nr. 147. 


SON 
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İranda şianın iktidar olması- nın Türk alevilerine moral vereceğini, bunların da İran desteğinde kısa zamanda teşkilâtlanacağını ve bu surette tarihi kardeş kavgasının yenilenmek isteneğeceğini yıllarca evvel yazıp söylemiştik. İşte bunun tezahürleri ortaya çıkmaya başlamıştır. Bir taraftan İranda hususi surette yetiştirilmiş alevi hocalar idaresinde Almanya'nın şurasında burasında "Ehl-i beyt” câmileri açılırken diğer taraftan da yukarıdaki küpürde gördüğünüz gibi alevi lerin ilk defa Avrupa çapında bir kongre toplayarak organize olmaya başladıkları görülmektedir. 

Köksüz noel ağacı gibi kendine bir türlü taban bulamayan "Türk solu" nun nice zaman- dan beri "Ezilmişlik edebiyatı ile alevileri güdümüne almaya çalıştığı bilinen bir gerçektir. 
Solun Rusya'daki hezimetine rağmen direnmeye ve ayakta kalmaya çalışan bizdeki mahudlardan biri yukarıdaki küpürde görüldüğü üzere Hamrburgda toplanan aleviler kongresine katılmıştır. Şayanı dikkat olanı şudur ki: "Mahudlar- dan Aziz Nesin bahsi geçen alevi kongresinde yaptığı konuşmada: 

-"Ben alevi değilim, sünni değilim, Allah'a hiç mi hiç inanmıyorum. O halde ben bu toplantıya niye geldim. Birincisi davet edildiğim için geldim. İkincisi Türkiye'de yayınlanan alevi bildirgesine imzamı attığım için geldim. Üçüncüsü ezilenlerle dayanışma içinde olduğumu göstermek için . geldim. Aleviler Türkiye- de ezilen bir topluluktur ilh." 
demiştir. 

Şu sözlerdeki samimiyeti takdir etmemek doğrusu mümkün değildir. 

Çeşitli buhranlar içinde kıvranan Türkiye'mizde bunların en dehşetlisi “"samimiyyet" noktasında temerküz etmektedir. Doğrusu böyle bir devirde Aziz Nesin'i takdir etmemek ayıp olur. Ah şu tatlısufrengi kemalistler de Aziz Nesin kadar samimi olabilseler de dini - hem de çoğu kere diyaneti kullanarak - istismar etmeleri önlenebilse... 
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Avrupa'da yaşayan kardeşlerimizin pek çoğu mevduatlarına tahakkuk eden fâizi almamakta veyahud da alıp kendi paralarına karıştırmadan çeşitli hayırlara sarfetmektedirler. 

Fâizi almayarak bankada bırakmak bir küfür müessesesini beslemekten başka birşey değildir. Bu bakımdan Osmanlı Meşihât Makamı'ndan son zamanlarda sâdır olmuş bulunan bir fetvaya istiâden bu gibi ahvâlde fâizi almak ve şer'an caiz olan bazı yerlere hatta bundan bir sevap da beklemeyerek sarfetmek en doğru yoldur. Biz vaktiyle kemalist Dr. Lütfi Doğan'a bir tazminât ödemeye mahküm edildiğimizde fâiz paralarını toplamış ve bu tazminâtı böylece ödemiştik. Hatta gönderilen para ihtiyaçtan fazla olduğundan artanı ile de İstanbul Çengelköy'deki Kerime Hatun Camii Şerifi'nin * yüznumaralarının tâmirine sarfetmiştik. Çünkü fâizi ancak böyle yerlere sarfetmek caizdir. 

Şimdi yine buna benzer bir mecburiyetle karşı karşıyayız. 
Ticari ekimizde izah edildiği üzere Köln'de satın aldığımız evler- 


den büyük bir zarara uğramış ve bundan dolayı borçlandığımız 


. kardeşlerimizin paralarını ödeyebilmek için sucuk fabrikamız 


üzerine kredi alarak büyük bir fâiz külfeti altına girmiş bulunmaktayız. Gurbette şerefimizi ve kul hakkını vikâye mecburiyeti yüzünden sürüklendiğimiz bu sıkıntı dolayısıyla ödeyeceğimiz fâizi müslüman kardeşlerimizin bankada yatan paralarına tahakkuk ettirilecek olan fâizlerle karşılamak istiyoruz. Bu maksatla aşağıdaki kontoyu açmış bulunmaktayız. 

DURSUN BALCI- KADİR MISIROĞLU 


Areiş Sparkasse Limburg 
kKonto Nr.:133 30 433 7 
BLZ 511 500 18 


Bu kontoya fâiz parası gönderecek olan herkese istenildiği 


her anda hesap verileceği gibi toplanacak meblağ bizim ihtiya- 


cımızı karşıladıktan sonra ortada fazlalık kalırsa bizim durumu- 


muzda olan başka kardeşlerin benzer ihtiyaçları da buradan karşılanacaktır. 

Bizi seven ve hak adına giriştiğimiz mücadele sonunda düştüğümüz gurbet aleminde şahsımızda izzet-i İslâm'ı muhafaza etmemizi arzu eden ve bunu takdir eyleyen kardeşlerimizin 


alâka ve himmetlerine intizaren saygılar sunarız. 


Sebit 
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Fleisalavaren Fabrikalimm GmbH 


si Sebil -Türk 


ORTAKLARINA 


* Gazetemiz Sebil'in yayınına uzun bir süre ara vermiş olmasından dolayı yukarıdaki şirketlerin Şubat sonu veya Mart başında yapılması mutad olan yıllık toplantıları gecikmiş bulunmaktadır. Malum olduğu üzere ortaklarımıza duyurmak istediğimiz herşey için gazetemizi kullanmaktayız. Onun da çıkarılması ticari ilavemizde izah edilen sebebler yüzünden gecikmiş bulunduğundan 1990 yılı mâli durumunu görüşmek ve kâr- zarar hesaplarının ortaklara arzı ile ayrılmak isteyenlerin tesbiti maksadıyla yılık toplantımız 

* 19 Mayıs 1991 Pazar günü Limburg'taki Sucuk Fabrikamızda Saat 14'de yapılacaktır. 

* Bütün ortaklarımızın teşriflerini rica eder, bilvesile saygılar sunarım. 

* Not: Ufukta afv benzeri bir "tecil kanunu" gözüktüğünden belki bu arada vatana gider gelirim düşüncesiyle toplantıyı geç bir tarihe koyduğumuz için özür dilerim... Birde şirket ortaklarına husüsi cevap yerine gazelemizle vâki umümi bir sürette haber verme kararımız sebebiyle mektuplarına cevap alamayanların bizi mâzür görmelerini rica ederim. 


UÜmümi Organizatör 


DİR MISIROĞLU 


İSLÂM DÂVASININ YALIN KILICI SEBİL YALNIZ ABONEYE GÖNDERİLDİĞİNDEN SATIŞI SİZİN GAYRETİNİZE BAĞLIDIR!... 


O'nun yaşamasını istiyorsan 


Fleischwaren Fabrikation GmbH 


Am Fleckenberg 9, 6250 Limburg/Lahn 
Tel.:06431/57 161 - 57 164 
Fax :06431/54 233 
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